wij presenteren
AE

Wij dragen dit AE-boek op aan al onze lieve Pappies en
Mammies die ons, gedurende onze schooltijd, zo liefdevol en
vol vertrouwen in raad en daad hebben bijgestaan.
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Dit boekje is het resultaat van het werk van dertien eindexamen
kandidaten, studerend aan de Grafische MTS te Amsterdam.

Het gehele boekje is samengesteld en verzorgd door de Class of
’85 in het kader van een eindexamen opdracht. Deze opdracht
werd gemaakt in meerdere praktijkvakken. Op onze jacht naar
het eindresultaat passeerden wij de fotozetterij, de fotoafdeling,
de kopieafdeling, de drukkerij en de binderij. Op al deze
afdelingen werd stukje bij beetje dit boekje gemaakt, vooral
nuttig voor het zien van de onderlinge samenhang van de
verschillende afdelingen binnen het Grafisch wezen.

Dit boekje staat vol met persoonlijke herinneringen van ons
aan-onze dierbare jeugd. Wat deze herinneringen precies zijn
moet u zelf maar lezen, echter in ieders jeugd spelen zich
minder leuke dingen af. Ach, wat is het toch raar gesteld met
ons, als je jong bent wil je volwassen zijn (wacht maar tot ik
ouder ben), en ben je eenmaal volwassen dan zou je graag weer
jong zijn. Daarom is het wel leuk te lezen wat wij, als jong
volwassenen, over onze jeugd te vertellen hebben.

Tedere kandidaat heeft twee pagina’s voor zijn rekening
genomen, dertien maal 2 pagina’s persoonlijke herinneringen.
Welke psychiater zou zich niet in zijn handen wrijven voor
zoveel te bewerken geestelijk materiaal?

Wij hopen dat u dit boekje met genoegen zult lezen en bekijken,
want dat betekend dat wij ons werk naar behoren hebben
gedaan.
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De moeizame weg.

Mijn naam is...

Richard Wortel,

geboren 1 maart 1966 te Utrecht.

Het eerste kind van het jonge echtpaar Wortel. Drie jaar later
volgde het tweede, een dochter met de naam Sandra.

Tot mijn zesde jaar hebben wij in Utrecht gewoond, toen
verhuisd naar Kockengen.

Een klein dorpje, gelegen tussen Utrecht en Amsterdam, ter
hoogte van Breukelen.

Mijn eerste school in Kockengen, na 1 jaar in Utrecht op de
kleuterschool te hebben gezeten, was ‘De eerste stap’. Een
rooms-katholieke kleuterschool met twee kleuterleidsters en 35
kleuters. Op enkele hoofd- en schaafwonden na, door diverse
malen van de rand van de zandbak en speeltoestellen te zijn
gevallen, heb ik de kleuterproblemen goed doorstaan.

De R.K. lagere ‘van Doornschool’ heb ik tot aan het zesde jaar
ook met goed gevolg doorlopen. Halverwege het zesde jaar, 22
januari 1978, begon een periode van langdurige ziekte. Ik heb
daardoor het laatste half jaar van de lagere school gemist.

Toch maar naar de HAVO, want volgens de hoofdmeester kon
dat wel. Inderdaad, het ging prima, echter in het vierde jaar
ging het fout.

Gevolg: geen overgang naar 5-HAVO want die 3 kreeg ik niet
meer omhoog. Toen moest er een keuze gemaakt worden; nog
minstens twee jaar op de HAVO of naar de Grafische MTS in
Amsterdam. Daar de aard en mogelijkheden van deze opleiding
mij reeds bekend waren was de keuze niet moeilijk. Immers, als
ik de MTS na vier jaar zou kunnen afronden zou dat betekenen
dat ik twee jaar eerder aan het werk kon.

Het eerste jaar was wel even wennen, zo’n 25 vakken in
verhouding tot de 7 op de HAVO. De exacte vakken waren
eigenlijk het enige probleem tijdens de eerste twee jaren, verder
ging het prima.

Het derde jaar, stagelopen.

Voor mij betekende dat twee periodes van vijf maanden als
stagiere praktijkervaring opdoen en de opgedane kennis van de
afgelopen twee jaar gebruiken bij de werkzaamheden.

Het eerste half jaar een reklamestudio, Advertising Art Centre
in Amsterdam. Onder het toeziend oog van mijn begeleider
Karl Janzen en alle medewerkers heb ik hier enorm veel geleerd
in zeer prettige werksfeer. Het tweede half jaar bij Roto Smeets
Nederland. Het verkoopkantoor van de Industriegroep van de
VNU. Ook hier heb ik veel geleerd, echter op een heel andere
wijze. Het werk was hoofdzakelijk administratief. Behandeling
van offertes en orders voor kleine en zeer grote druk-objecten.
Naast het stagelopen ook het examen kostprijs en calaculeren
met goed gevolg afgelegd.

Het vierde jaar...AE. Deze keuze was niet moeilijk. GT viel in
ieder geval af: exacte vakken. ET trok mij op de een of andere
manier niet zo erg. Administratief Economisch dus, een
richting waar ik denk de meeste profijt van te hebben als ik aan
het werk ben.

Wat dat werk betreft, als ik mijn papiertje in handen heb hoop
ik zo snel mogelijk aan het werk te kunnen, want mijn
schoolkarriére wil ik voorgoed afsluiten.

Ik kijk er overigens met veel plezier op terug.



Daar hoog in de bergen.........

Mijn eerste wintersport vakantie staat me nog glashelder voor
ogen. Iedere vakantie begint met het laten aanmeten en huren

van skies en skischoenen. Hinterglemm, het oostenrijkse
Torremolinos van de Wintersport, was het toneel van mijn
eerste schamele bewegingen op de lange latten.

Ski’s en schoenen huurde ik die eerste keer in een aan een
doorgebroken sportzaak vastgebouwde keet, waar de
debutanten hulpeloos rondklosten op tweemaal te grote
skischoenen. Deze waren op het blote oog aangemeten door
veertienjarige schaapsherders die zich allen, in minder dan tien
winters, tot hoteleigenaar ter plaatse zouden opwerken maar nu
nog doende waren in onverstaanbaar zangerig oostenrijks de
dikke, dampende Helanca-konten van de voor het merendeel
hollandse toeristen te becommentariéren, terwijl om hen heen
de beginnende skiérs elkander de ogen uitstaken met de op hun
schouders rondwiekende, zojuist gehuurde skilatten.

De eerste oefening van bekwaamheid was het proberen te
blijven staat in de elle lange rij die zich reeds had gevormd voor
de skilift. Wanneer je dan eindelijk na zo’n 15 minuten
halsbrekende toeren verrichtend het begin van de rij had
bereikt, kwam het hoofdstuk: ‘PLAATSNEMEN IN DE
STOELTIJES’.

De skilift, die opgebouwd bleek te zijn uit wel drie verschillende
atracties van een antieke kermis, leek van zo dichtbij lang niet
zo betrouwbaar als in de glanzende Qad vakantiegids. Nadat
ik, onder het gevloek en getier van minstens 5 verschillende
nationaliteiten die zich nog achter mij in de rij bevonden, de
eerste 6 stoeltjes leeg lied passeren, pakten ik met het
angstzweet achter m’n oren en m’n ogen stijf dichtgeklemd nr
7. Na een vreselijke tocht. waarbij mijn hele leven aan mij
voorbij ging, kon ik mezelf nog net op tijd uit het stoeltje
werpen alvorens datzelfde stoeltje wederom in de diepte
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verdween. Bij deze actie schoten de beide ski’s los, en begonnen
zij aan een duizelingswekkende tocht die eindigde in de
knieholtes van een Ghanese wintersporttoerist. Voordat deze
bijgekomen was van de geheel onverwachte lancering, bond ik
de skies razend snel om en begon aan de ‘Abfarht’.

Hoe ik uiteindelijk ongedeert beneden gekomen ben is mij tot
op de dag van vandaag nog een raadsel. Dat deze afdaling
echter indruk op mij had gemaakt bleek al snel. De hele nacht
heb ik mijn slaapie en zeker 60 procent van het hotel wakker
gehouden met vreselijke angstkreten, hierbij vergezeld met
schoppende en slaande bewegingen.

De volgende dag werd besloten dat het voor mij, en vooral ook
voor de andere ski€rs in het gebied Hinterglemm-Saalbach,
beter was om mij in het vervolg onder begeleiding van zo’n
‘getande’ ski-leraar de piste op te sturen.
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Lange weg naar het diploma.

Als dertienjarige kwam ik van de lagere school terecht in de
brugklas van een scholengemeenschap met HAVO en VWO.

Op de lagere school had ik 74 punten voor de eindtoets.

Wat ik mij nog kan herinneren van de brugklas was dat er
ongeveer 32 mensen inzaten. Het was altijd erg gezellig.
Daaruit volgde weer dat ik bleef zitten. Normaal kan je dan
naar de tweede klas MAVO.IKk niet, ik wilde dat jaar overdoen.
Dat jaar dacht ik door te kunnen komen op mijn routine maar
dat ging maar net goed. Met een 5 voor Nederlands kon ik naar
de tweede klas HAVO. Daar heb ik mijn aandacht ook weer
niet echt bij school gehad want pas rond pinksteren ben ik echt
gaan werken maar toen was het echt te laat. De weg naar de
MAVQO, de derde klas lag open. Daar de MAVO toch een
niveau lager was, kon ik daar zonder veel moeite mijn draai
vinden. Toen had ik ook mijn eerste bijbaantje: een
krantenwijk, zes keer in de week om half zes op, met het gevolg
dat je elke dag een gevecht tegen de slaap voerde. Aan het einde
van de derde klas bleek dat ik toch nog een taak wiskunde had
opgelopen. Dit werd dus weer veel oefenen in de vakantie maar
ik haalde het en mocht over naar de vierde klas.

Het examenjaar viel mee en voordat ik het wist had ik het
diploma in handen. De volgende stap was dat ik weer terug
ging naar de HAVO, dat was de vierde klas. Voor het vak
wiskunde nam ik handelskennis in de plaats, verder een
makkelijk pakket. Het tempo ging gelijk omhoog. Intussen was
ik part-time schoonmaker geworden op een lagere school. Het -
was weer gezellig om terug te zijn op de oude school, het leren
leed er alleen wel onder. Aan het einde van het jaar kwam ik op
een drie uit voor handelskennis, te weinig voor een taak, genoeg
voor een herexamen. Inmiddels had ik een ander
baantje:afwasser en keukenhulp in een service-flat.

In de zomer van 1979 had ik dus een herexamen, een
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afwasbaantje en een vakantiebaantje in een klompenmakerij.
Dat jaar ben ik niet op vakantie geweest. Hoewel ik het
herexamen wel goed voorbereid had, met onder andere
bijlessen twee keer per week ging het toch mis op de dag van
het examen zelf. Ik ben wonder boven wonder toch overgegaan
en kwam in HAVO-5 terecht. Weer een jaar van weinig leren
en veel bijwerken. Vlak voor het examen kwam ik compleet
klem te zitten met de drie boekenlijsten, Nederlands, Frans en
Engels. Met weer twee herexamens, voor Nederlands en
Aardrijkskunde begon mijn vakantie maar weer een wonder ik
kreeg het HAVO-diploma.

Daarna ben ik twee jaar gaan werken, van alles gedaan;
afwassen, magazijnwerk,copiéren, verhuizen en in een
drukkerij gewerkt en toen eindelijk naar de Grafische MTS.
Daar hoop ik in juni 1986 mijn diploma te halen.

Rolf Arentsen 16-9-1985.
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Mark’s memoires.

Ik ben er al heel vroeg mee begonnen. Als baby al maakte ik al-
lerlei geluiden in mijn slaap. Toen had ik nog het geluk dat mijn

keelgeluiden niet als taal herkend werden. Met het verstrijken
van die jaren echter leerde ik steeds meer woorden kennen, die
ik dan in mijn slaap nog eens hardop repeteerde. Regelmatig
werden mijn ouders dan ook midden in de nacht opgeschrikt
door enige kreten uit mijn slaapkamer.

In die tijd deelde ik mijn kamer met mijn oudere broer die,
zoals het hoort, veel sterker was dan mij. Had hij weer eens
flink gepest dan kon ik meestal niets anders doen dan mach-
teloos mijn vuisten samenballen. Mijn wraak bestond dan ook
niet uit het geven van een welgemikte vuistslag, mijn wraak
was altijd onbewust. Als wij beiden rustig lagen te slapen had ik
wel eens de gewoonte om al slaapwandelend op de rand van
zijn bed te hurken en dan de meest vreemdsoortige taal uit te
slaan. Hiervan schrok mijn broer dan zo dat hij hard begon te
gillen, waarop mijn inmiddels gealarmeerde ouders snel te hulp
kwamen en mij slapend en al weer in bed probeerden te krijgen.
Vaak heeft mijn broer in die tijd aan mijn verstandelijke vermo-
gens getwijfeld.

Het probleem van te laat opstaan lijkt mij welbekend, maar te
vroeg opstaan? In mijn lagere schooltijd is het eens voorgeko-
men dat ik wakker werd, in de veronderstelling dat het tijd was
om naar school te gaan. Aangekleed en wel verschijn ik in de
huiskamer en wens de aanwezigen een hartelijk goede morgen.
Toch wel wat gewend vragen mijn ouders wat ik in godsnaam
om kwart voor twaalf s’avonds aangekleed en al beneden kom
doen. Naar school, antwoord ik beleefd. De volgende morgen
kan ik mij van het geheel niets meer herinneren, pas later heb-
ben mijn ouders het mij durven vertellen.

Als deze taferelen zich in de huiselijke sfeer afspelen valt het al-
lemaal wel mee, maar wat te denken van een vakantiereis in
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Oostenrijk. Met een groep van 9 mensen trokken we daar van
berghut naar berghut. Onder hen was een goede vriendin van
mij. In zo’n berghut slaap je met zijn allen in een grote slaap-
zaal, wat heel gezellig is. De eerste nachten ging alles nog goed,
er kwam gegn woord over mijn lippen. Maar dan begin ik toch
op een nacht weer eens flink te praten. Het commentaar de vol-
gende morgen aan het ontbijt is nog mild, er wordt weinig aan-
dacht aan geschonken. Echter de volgende nachten blijf ik pra-
ten in mijn slaap, en er wordt nu op me gelet. Elke morgen aan
het ontbijt wordt er verslag gedaan van mijn nachtelijke vertel-
sels, het vervolgverhaal is geboren. Het hele verhaal draait om
een steen die ik maar niet kan vinden. Helaas duurde de vakan-
tie te kort om het eind van het vervolgverhaal nog mee te
nemen. Die vriendin van me vraagt ook nog elke keer als ik
haar tegenkom of ik nou die steen al gevonden heb.

De grote angst die ik aan dit alles heb overgehouden is de mo-
gelijkheid om eens dingen in mijn slaap te vertellen die ietwat
ontactisch over kunnen komen bij anderen.......

m— | L4
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Een grootte fout.

Vanaf mijn geboorte ging alles al fout. Al werd er nog zo hard
geperst ik wilde er niet uit komen. De enige oplossing daarom

was de vaculimpomp. Ik ben er bovenop gekomen.

Toen ik 5 maanden oud was en het buiten erg koud was, werd
ik wegens onderkoeling in mijn wiegje bij de open haard gezet.
Echter iets te dichtbij,...ik ben er weer bovenop gekomen.

Ik was 2 jaar oud toen ik op een mooie zomerdag op het balkon
mocht spelen. Hoewel een balustrade heel wat anders is dan het
hekje van een box probeerde ik er toch overheen te klimmen.
Het lukte,...ik ben er weer bovenop gekomen.

Op mijn 4de verjaardag maakte mijn moeder een taart. Ik wilde
wel een likje van het beslag hebben, maar mijn linker handje
kwam in de mixer. Ik gaf de moed niet op en toen de taart in de
oven stond probeerde ik het met mijn rechter handje,...ik ben er
weer bovenop gekomen.

Negen jaar oud met al veel verstand van natuurkunde, wilde ik
testen of er op een elektrische kabel spanning stond. De
simpelste manier om dit te testen leek mij, door de beide polen
tegen mij tong aan te houden. Ik ben er weer bovenop
gekomen.

Op 13-jarige leeftijd had ik The Deerhunter op televisie gezien.
Het leek mij leuk om dat spel (russisch roulette) ook een keer te
spelen. Ik belde mijn vriendje op en die nam het dienstpistool
van zijn vader mee. Hij had geluk, maar...ik ben er weer
bovenop gekomen.
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Tijdens een vakantie in Spanje wilde ik eens lekker gaan
zwemmen. Ik was toen 17 jaar oud en had een lengte van 1.85
meter, maar de plaats waar ik dook had slechts een diepte van
30 centimeter. Ik berrweer boven gekomen.

2_1_ Jaar was ik toen ik tijdens mijn diensttijd betrokken raakite
bij een onderzeecbootkaping. Ondanks alle dreigementen werd
er niet één eis ingewilgd. De kapers bliezen de onderzeeboot

toen op een diepte van 3000 voet op,...ik ben de enige die boven
is gekomen.

Nu ben ik 23 jaar en zit in het laatste jaar van de Grafische
MTS te Amsterdam,...ik hoop hier ooit nog bovenop te komen.

4 !
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Een schoolcarriére.

Mijn naam is Edward Fuchs en het is op dit moment (en dat
moment is 15-9-85) 19 jaar geleden dat ik werd geboren.

Wat een lief klein kind was ik toen. Bruine ogen, veel haar en
een pondje of zes. Daar kwam al snel verandering in want door
de goed uitgebalanceerde voeding volgens de normen van “de
schijf van vijf” werden de door de baarmoeder verwende
spieren al een stuk omvangrijker. En ja hoor 19 jaar later was
dat manneke uitgegroeid tot een massa van 65 kilo.
Intelligentie was er al gelijk. Hoewel iedereen dacht dat dat
jochie met een te groot hoofd was geboren, wist ik dat het lag
aan een grote hoeveelheid hersens. Natuurlijk moesten die
hersens wel ontwikkeld worden en daar werd, hoewel ik al een
zeer grote woordenschat had, een begin in gemaakt toen ik
naar de kleuterschool werd gebracht. Dit was het begin van een
lange, moeizame maar leerzame weg. Na twee jaar blokken op
de kleuterschool ”mocht” ik naar de ”grote” ook wel lagere
school. Dit waren 6 jaar van zweten om de taal, het rekenen, de
geschiedenis en het natuurkunde onder de knie te krijgen. Aan
de hand van een “cito-toets” in de zesde klas werd bepaald
welke school het geschikst voor je was. Het werd uiteindelijk
een school met twee brugjaren. Dit hield in dat je na twee jaar
kon zien of je voor de M.A.V.O., H.A.V.O. of Atheneum
geschikt was. Het werd tenslotte MA.V.O. Op een
zittenblijvertje in de derde klas na (dit kwam waarschijnlijk
doordat ik een vroeger leerling was) kon alles volgens plan
verlopen en was ik met glans geslaagd. Inmiddels had ik in de
derde uitgemaakt naar welke school ik na de M.A.V.O. zou
gaan. De keuze? De grafische MTS in Amsterdam.

Een consequentie van een school in Amsterdam was dat je
vroeg uit je bed moet en laat thuis kwam. Dat in vergelijking
met de M.A.V.O. waar de reistijd vijf minuten was. Nu zou ik
twee keer in de week half zeven thuis komen en de andere drie
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dagen half zes. Zeker in het begin was dat erg wennen.

In het derde jaar heb ik het eerste half jaar stage gelopen bij de
postgiro-rijkspostspaarbank en het tweede halfjaar bij een
ontwerpstudio. Vooral het eerste half jaar was voor mij een
zeer leuke ervaring. Nu zit ik inmiddels in het vierde jaar en
hoogst waarschijnlijk het laatste jaar.

Sportief gezien zijn er verschillende sporten die ik gedaan heb.
Het begon allemaal met honkbal maar na vier jaar was ik daar
op uitgekeken. Toen kwam het fietsen en dat doe ik eigelijk nog
steeds alleen combineer ik dat met andere sporten zoals
trimmen, schaatsen en zwemmen. Naast sporten sporten heb
ik nog andere hobby’s gedaan zoals gitaarspelen, muziek
luisteren en boeken lezen.
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Een zware taak.

Ik ben een geboren en getogen Heemskerker, wat bij mij niet
meer inhoud dan dat ik weet hoe de eerste straat rechts van
mijn huis heet, maar de tweede roept al vraagtekens op? Goed,
dit is een niet noemenswaardig bijverschijnsel waar menig
eenvoudige dorpeling, zoals ik, zich voor zou schamen, ik niet.
Nu wat anders. Ik ben op de MAVO geweest totdat ik eindelijk
een goed rapport scoorde en had er toen genoeg van, en ben

naar de grafische LTS in Haarlem gegaan. Ik was toen al twee .

keer blijven zitten, een keer in de brugklas en een keer in de
tweede. LTS afgemaakt en naar de MTS. In de tweede klas
begonnen wederom de problemen, en ik mocht het dan ook nog
een keertje overdoen. Eerst stage gelopen, tweede overgedaan
en naar het ‘vijfde’ jaar.

Dan nu mijn bezigheden kort en helder op een rijtje. Ik luister
muziek, speel gitaar en basgitaar, maak bedrukte t-shirts m.b.v.
sjabloons, ga naar concerten, drink een biertje en rook, werk
een avond per week bij het Haarlems Dagblad, heb een hekel
aan fietsen in de regen en het verwisselen van een vuilniszak en
houd van pizza, mooi weer, funk en feestjes.

Ik heb een vriendin die in Heemskerk werkt, twee broers die in
Amsterdam werken en wonen, een broer die in Haarlem werkt
en nog thuis woont net zoals ik. Ik ben op 14-5-°63 geboren en
vind eigenlijk dat ik al weer veel te ver ben gegaan met het
verstrekken van deze nogal persoonlijke gegevens. Maar in het
kader van dit historisch dokument heb ik toch iets meer
blootgegeven dan bij mij in de regel de gewoonte is.
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Mijn begin.

Buiten was het koud en kil. En al bijna middernacht. Enkele
late voorbijgangers zochten steun bij elkaar om vervolgens

voetje voor voetje hun weg te vervolgen door de gladde, met
sneeuw bedekte straten.

Ondertussen werd er binnen allerlei voorbereidingen getroffen
voor een bevalling. De zwangere vrouw lag in bed en de baker
was ook al gearriveerd. De komende minuten was het zweten
voor de moeder en baker. Het liep niet zo vlot als aanvankelijk
gedacht werd. Maar na enige tijd werd de kamer gevuld met het
geschreeuw van een baby. Het was een jongetje van zo’n negen
pond met een lengte van 51 centimeters. De baby werd
gewassen en voorzien van een dekentje om hem warm te
houden. De naam die hij voortaan zou dragen was Andreé. Hij
werd namelijk genoemd naar zijn vader die Klaas heet.

Ik was me de eerste paar dagen nog niet bewust wat er eigenlijk
aan de hand was. Zo kom je uit een vreedzame donkere
omgeving en nu lig je in het volle licht en telkens verschijnen er
vreemde gezichten boven de wieg. Elke keer als zij dan wat
zeiden kwam er weer een lading speeksel over de rand van de
wieg aanzetten. En ik maar denken:‘Is dit nu een natte droom?’

Na een aantal maanden leerde ik lopen. Nou wat waren ze
enthousiast toen ik mijn eerste schrede zette in de woonkamer.
Maar toen ik zelf het initiatief nam om een lange wandeling te
maken werd dat belemmerd door een stuk touw waaraan ik
vastgebonden zat als een loopse hond die de hort op wilde.

Praten, dat was ook zoiets. O, o, wat waren ze blij dat ik pappie

en mammie kon zeggen. Maar toen ik woorden zei die ik van
mijn broers geleerd had werd mijn mond gesnoerd. ‘Dat zijn
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schutting woorden.” werd er dan gezegd. En met een
handafdruk op mijn gezicht verliet ik dan weer het
woonverblijf.

Wat was dat leuk zeg, ik mocht voor het eerst zelf eten. Een
groot succes vand ikzelf. Het merendeel van het voormij
bestemde voedsel werd met mijn lepel gelanceerd en verdween
op die manier buiten mijn gezichtsveld en koekte zich vast aan
het meubilair, plafond en behang. Als ik dat nu nog wel eens
doe wordt dat me niet in dank afgenomen, terwijl er vroeger om
gelachen werd.

Boertjes laten, na het eten MOEST ik altijd een boertje laten. In
het begin was dat best wel moeilijk maar ik heb me erin
gespecialiseerd. Na jaren heb ik het dan eindelijk onder de knie,
en nu wordt het mij verboden omdat het onbeschoft zou zijn. Ik
zal het waarschijnlijk nooit begrijpen.
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Vrouwen.

In een bodega ontmoette ik Kees, die ik naar zijn oogopslag te
oordelen, op zijn derde sherry schatte.

‘Kom zitten!‘riep hij met bijpassende warmte.

We hebben samen schoolgegaan en hij is, als ik,
zevenenveertig, maar hij staat er erg goed op, want hij tennist
en heeft een dure kleermaker en zo. Vier jaar geleden stierf zijn
vrouw. daar het een erg goed huwelijk was, nam hij zich
aanvankelijk voor, de rest van zijn dagen te blijven treuren.
Maar een poosje geleden kwam ik hem ‘s avonds om een uur of
acht tegen voor een groot, helverlicht pand, dat hij net wilde
binnengaan. Zijn haar was anders geknipt, zijn gebronsd gelaat
verraadde een hoogtezon en hij droeg een iets te lichte jas. Toen
we begroetingswoorden hadden uitgewisseld, zei hij: ‘Sorry zeg,
maar ik moet hier naar binnen, want het begint dadelijk.’

‘Een Voorstelling?’, vroeg ik.

‘Nee, ik ben hier op dansles’, antwoordde hij schichtig. ‘Nou,
dag, ik leg het je nog wel eens uit.’

Hij liet twee verse sherry’s komen en vervolgde: ‘Ik heb toen
een principieel besluit genomen’. Ik heb tegen mezelf gezegd:
‘Geen geschwirm meer. Geen verliefdheden. Jij zoekt een
doodgewone, eenvoudige vrouw, met handen aan haar lijf, die
Je huishouden kan doen.© Goed, ik ontmoet er een. Annie. Een
fris type, aan gene zijde van de dertig. Maakt al haar jurken
zelf, kan het plafond witten-enfin. We gaan een avond samen
naar de film. Die bioskoop schijnt me altijd de das om te doen.
We zitten in de zaal en er draait een Amerikaanse thriller. Nu
wordt in die film een vrouw vermoord, in het bad, en daarna
komt er een vent en die reddert de vuile boel op. Een gruwelijke
scene. Terwijl ik ernaar zit te kijken met het zweet in mijn
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handen, zegt ze: ‘Hij doet het met een zwabber. Dat is handig.
Ik gebruik ook altijd een zwabber voor de tegels. dan krijg je ze
zo lekker schoon’. Toen dacht ik: ‘Kees, die vrouw heeft een
geest van gewapend beton. En ik voelde opeens hoe dat op de
duur zou zijn. Dus....°

‘Einde van Annie’, begreep ik.‘En toen?

‘Ik ben in een andere richting gaan zoeken’, zei hij. ‘Ik
ontmoette een vrouw...Germaine heette ze. Nou ja, niet bepaald
een blauwkous, maar iemand met belangstelling. Erg frans
georiénteerd, dol op wijntjes ‘au zinc’ en stinkkaas en overal
een teentje knoflook in, enfin, dat werkt wel een beetje op je
zenuwen, natuurlijk, maar je kunt niet alles hebben. Waar gaan
we samen heen? Naar de bioskoop. Er is een nummer op het
toneel. Een danseres. Nou ja, een zielig wijfje, dat over het
toneel hobbelde, omdat ze een paard uitbeeldde. Het was erg
potsierlijk, maar die Germaine lachte er harteloos om en zei,
toen het doek viel: “‘Wat erg hé? En dat schepseltje istoch al zo
gehandicapt door haar uiterlijk’. Toen begon de film met een
Parijs’ stadsgezicht en ze zei: “Tiens, le Panthéon!” Toen dacht

‘Nee Kees’, zei ik . ‘Jongen, als je er eens van afzag en gewoon
verder een egocentrisch vrijgezel bleef met driemaal in de week
een werkster en twee siamese poezen?’

Hij knikte.

Mijn conclusie uit dit verhaal dat ik aan de lezer mee wil geven
is: Gooi niet je oude schoenen weg voordat je nieuwe hebt.
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Mijn schoolloopbaan.

Mijn loopbaan begon op 16 februari 1965 te Amsterdam, ik
kwam ter wereld als de tweede zoon van mijn vader en moeder.

Na enige jaren doorgebracht te hebben in A’dam noord
vertrokken wij naar het dorp Voorschoten. In dit dorp ben ik
mijn niet altijd even succesvolle schoolcarriere begonnen.
Bovengenoemde carriere begon op de openbare kleuterschool
‘de Boschfluiters’. Deze benaming verdient enige uitleg, deze
school was gelegen in de wijk Boschgeest, dit verklaart dus het
Bosch, het fluiten spreekt dan voor zich(in een bos fluit men
namelijk, logisch dus). Nadat ik cum-laude was geslaagd voor
"Boschfluiter‘ ging ik naar de toen nog openbare
lagere(tegenwoordig basisschool) school , de parkschool. Ook
deze school was vernoemd naar een bos(ch)rijk gebied.
Aangezien de lagere scholen toendertijd nog voldoende
leerlingen hadden was de school te klein voor het aantal
scholiertjes. De oplossing werd gevonden in een dependance.
Het leuke van deze dependance was dat het praktisch op de
hoek van onze straat stond. Nog leuker was dat deze
dependance was gevestigd in de aula van een kerk. Dit heeft
gelukkig geen blijvend geestelijk letsel opgeleverd. Misschien
komt dit wel doordat ik na ruim een halfjaar dependance
opnieuw mijn spullen moest pakken en naar de andere kant van
de aardbol verhuisde.

Aan de andere kant van de aardbol vonden we Indonesié waar
de familie zich vestigde in de hoofdstad Djakarta. Hier volgde
ik drie jaar onderwijs op de Nederlandsche school. Hierna
kwam ik weer terecht op de oude vertrouwde Parkschool.

Na de Parkschool ging ik twee gemeentes verder, in Voorburg,
naar de openbare Dalton scholengemeenschap. Dit was een erg
gezellige school, wat ook wel in de behaalde resultaten was te
merken. Na drie jaar Daltononderwijs was ik slechts twee jaar
verder,toen ik het vierde jaar in zou gaan was die dreiging er
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nog steeds, er werd mij dan ook verzocht om te gaan. Dalton
onderwijs was voor mij niet zo geschikt.

Maar voortzetting was noodzakelijk en dus vond ik een enige
ouderwetse school in mijn gemeente, het Lucascollege. Op dit
gesticht werd lesgegeven door volledig humorloze nonnen die
allen de zestig al gepasseerd waren. Op het schoolplein stonden
grote eikenbomen waar bladeren vanaf vielen. In het ene jaar
op deze school heb ik naar eigen schatting de gehele seizoenval
bij elkaar geveegd. Van deze school werd ik gered doordat mijn
vakkenpakket niet aansloot.

Na veel vijven en zessen vond ik eindelijk een school waar mijn
pakket wel in het geheel paste. De Karel Doorman Mavo in
Wassenaar. Hier op deze school genoemd naar een zeeheld
behaalde ik mijn felbegeerde 160 grams, tweezijdig
machinegestreken diploma. Dit stelde mij in staat mijn blik te
verruimen op de Grafische Industrie.

Hier eindigt mijn autobiografie, maar mijn leven gaat verder
(Confucius).
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A B.J. production.

Voordat ik met mijn autobiografie begin wil ik u eerst duidelijk
maken dat mijn verhaal nog nooit aan pers of media is verteld,

daarom is mijn verhaal waarschijnlijk een wereldprimeur.

Ik, Barend-Jan Paardekooper, ben geboren op 1-12-°63 in
Heiloo, waar ik mijn educatieve jeugd rustig heb doorgemaakt.
Op mijn zestiende jaar ben ik voor Den Uil gaan werken, een
welbekende hoogaanstaande zeerover, die al veel triomfen op
de zeven ze€en behaald had. Daar ben ik als dekzwabber
begonnen en moest helaas mijn loopbaan beeindigen als
persoonlijk epileur. Omdat ik in een gevecht op het IJ in
Amsterdam met de ME mijn rechter arm verloor. Later bleek
dat een geluk in mijn leven te zijn.

Ik won in de Zonnebloem lotterij een bedrag om een
rechterarm te kopen, deze arm gaf mij een speciale gave
waardoor ik een meester in het spel Back gammon werd.
Daarmee verdiende ik geld als water en speelde al snel alleen
tegen zeer rijke en hoogaanstaande mensen. Zo heb ik mijn
vriend D. Bouterse uit Suriname in de rode cijfers gespeeld.
Mijn vermakelijk speeltje Chomeiny, heb ik krankzinnig
gespeeld. En ook op eigen bodem heb ik in Koninklijke kringen
Prins Claus met mijn prachtige Back gammon zetten kinds
gemaakt.

Na een aantal jaren had ik te veel geld verdiend om in mijn
leven nog op te maken. Daarom besloot ik om met mijn vrouw
Maartje van Weegen, die ik in de Koffieshop de Buldog heb
ontmoet, terug te trekken op mijn privé eiland in de Stille
Oceaan. Daar voorzien van alle luxe kan ik mijn leven
voortzetten. Maar helaas kan de wereld nog steeds niet zonder
mij, en moet ik economische problemen oplossen. Zo bel ik
bijvoorbeeld elke morgen de valuta koersen door die ik met
mijn noten houten dobbelstenen bepaal.
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Ik, B.J.Paardekooper sluit hiermee mijn autobiografie af,
mocht u nog vragen hebben of er gewoon even gezellig over na
wil kletsen. Kan u mij schriftelijk bereiken, schrijf dan naar het
Binnenhof in Den Haag, en richt u tot de assitent chef koffie-
inschenker B.J.Paardekooper.
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Trough the years.

1963 Op een snikhete dag in september ben ik Helene
Monique Gramberg geboren in het Anna Palviljoen te
Amsterdam. dat was om precies te zijn 16 september. Ik
ga dan wonen in Osdorp. Mijn moeder werkt dan nog,
dus werd ik ondergebracht bij Tante Jel.

1967 Verhuizen, we gaan nu wonen in de Zuid-oost beemster
in nieuwe huizen midden tussen de knollen, koeien en
nog meer wat het boerenland ons te bieden heeft.

1968 Het moest er toch van komen, alle smeekbeden, tranen
en gehuil mochten niet meer baten; ik moest naar-de
kleuterschool. In december van dat jaar werd het gezin
uitgerust met een zoon, Hajo

1969 Omdat het in de wet staat dat alle kinderen tot hun
zestiende jaar naar school moeten, kwam ik er ook niet
onder uit. Tevergeefs probeerde ik mijn moeder te
overtuigen dat het een rotjaar zou worden. Het werd ook
een rotjaar. Dus heb ik weer gelijk gehad.

1970 Familie Gramberg verhuist naar Wognum....nooit van
gehoord zeker. Ik ga dan naar het tweede leerjaar en
naar een nieuwe school.

1971 Het derde jaar werd mij onmogelijk gemaakt door de
leraar. In mijn ogen was die vent een afgezant van de
duivel. En dat was hij ook, daar ben ik heel zeker van.

1972 Vierde klas was een leuk en gezellig jaar.

1973 Van de lagere schooljaren was de vijfde klas de beste.
Vreselijk veel gelachen en plezier gehad.

1974 Zesde klas lagere school, zo mogelijk het rottigste
schooljaar dat ik gekend heb. In april wordt het gezin
nogmaals uitgerust met een zoon, Menno.

1975 De MAVO, een nieuwe school, een nieuwe tijdperk.

1976 In het ziekenhuis gelegen, want tijdens het schaatsen heb
ik zeer bevallig mijn been gebroken.
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1978 Eindexamenjaar MAVO. Als ik in een keer zou slagen,

1976

1980

1981

1982

1983
1984

1985

zou ik de felbegeerde contactlenzen krijgen.
Geslaagd voor de MAVO en op naar het betere werk: de
HAVO. De bril wordt afgeschaft en de contactlenzen
doen hun intrede. Een nieuw tijdperk(uitgaan en alles wat
daarbij hoort) is aangebroken. Het zou mijn leukste
schooljaar worden.
Eindelijk was het dan zover, mijn schoolcarriere op de
Copernicus zou teneinde lopen; ik was aangeland in
HAVO-5. Toch zou het lot(en zeker mijn buitenschoolse
activiteiten) anders beschikken.
Gezakt voor de HAVO. Zelfs een herexamen kwam er
niet meer aan te pas, zo hopeloos was het resultaat.
Conclusie: HAVO-5 werd overgedaan, in de hoop dat de
resultaten nu wat beter zouden zijn.
Met veel pijn en moeite en een herexamen werd de »
HAVO gehaald. Een vervolgopleiding was intussen ook
al beklonken: de Grafische MTS in Amsterdam. De
hoeveelheid vakken en uren moest ik in de eerste maand
van dat eerste jaar wel even verwerken.
Een druk jaar, dat tweede jaar.
Een hele sensatie: ik ga trouwen op 27 april! Menno
hoeft niet in dienst en gaat werken bij Casparie in
Heerhugowaard. Dat was dus ook meteen de reden om
daar te gaan wonen. Intussen is mijn stagejaar
aangebroken en ik ga stage lopen bij de VU-
Huisdrukkerij, samen met Roel.
Wat school betreft, is dit mijn laatste jaar en e
tevens eindexamenjaar. Ik heb de voorgaande jaren
redelijk goed doorstaan en overleefd zodat ik de hoop
koester, dit jaar in een keer mijn examen te halen. En
dan? Ik denk wel dat het werken wordt.
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Michel Idzerda

Montfoort, tien April negentienzesenzestig.

Midden in de nacht van eerste paasdag heerst er grote hilariteit
in de woning van de bedrijfsleider van het plaatselijke
zwembad. Hij heeft er namelijk zojuist een tweede kind
bijgekregen en wel een gezonde zoon. Op zich is dit niet zo’n
bijzonder feit maar hetgeen er aan de geboorte vooraf ging mag
op z’n minst vreemd genoemd worden.

Na zich gereed te hebben getoond zijn aardse leven te beginnen,
op een tijdstip dat door deskundigen reeds zes maanden
daarvoor berekend was, trok de *nieuweling’ zich namelijk snel
terug in de warme ruimte waar hij het de afgelopen negen
maanden zo naar zijn zin had.

Was het de kou of was het zijn vader die de ‘schijngeboorte’
van te dichtbij had willen volgen dat hem had doen besluiten
nog een extra weekje rust te nemen...?

Precies een week duurde het voordat de *nieuweling’, die toen al
de betiteling eigenwijs kreeg, daadwerkelijk te voorschijn
kwam. Juist op de dag dat de oorsprong van het nieuwe leven
gevierd wordt. Of dit toeval genoemd kan worden blijft de
vraag maar dat de nieuweling, die de naam Michél kreeg, een
eigen wil heeft staat wel vast.

Een paar maanden later verhuist de familie naar Amsterdam
om daar in een woning op het terrein van een zwembad te gaan
leven. Na ongeveer vier 'rustige’ jaren begint de oudste zoon,
die er inmiddels een broertje bij gekregen heeft, een eigen
karakt:ar te krijgen. Op school levert dit direct grote problemen
op. Hij wordt van klas naar klas gestuurd om hem bij de
strengste leraar te plaatsen. De lagere school brengt een
keerpunt in zijn gedrag. Hij blijft nu rustig maar behoudt wel
zijn eigen karakter. Op de middelbare school krijgt hij te weinig
vrijheid en reageert daar slecht op. Hij ‘neemt’ dan de vrijheid
en behaald daardoor slechts het MAVO-diploma.
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Als vervolgopleiding kiest hij dan voor de grafische MTS. Daar
vindt hij de vrijheid die hij altijd had gewild. Vandaar dat zijn
prestaties ook niet lang op zich laten wachten. Hij stroomt
zonder problemen door naar het vierde leerjaar en kiest daar
voor de AE als afstudeerrichting.

Dit stukje tekst is gedeeltelijk op de waarheid gebaseerd. Voor
welk deel dit geldt laat ik in het midden maar met behulp van de
titel en de foto kan iedereen die mij kent of denkt te kennen de
autobiografische passages eruit halen.
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