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Een grote droefheid is over ons gekomen: de oud- en ere~voorzitter van ons
schoolbestuur, J. C. Winterink, is overleden.
Midden uit het leven, waaraan hij nog zo vol sprankelende activiteit op alle
mogelijke gebieden deel had, is hij door een noodlottig verkeersongeluk weg-
gerukt. leder, die hem meer dan oppervlakkig kende, zal zijn heengaan als een
bijzonder groot verlies ervaren.
Het bestuur van de Amsterdamse Grafische School in zijn geheel en ik in het
bijzonder zullen de heer Winterink missen zoals men een dierbare vriend mist.
Hoewel hij reeds cen aantal jaren niet meer de directe leiding van het school-
bestuur had, was zjn belangstelling voor alles wat de school betrof nog on-
verminderd, wat hij toonde door slechts zelden op de vergaderingen van Dage-
lijks en Algemeen Bestuur te ontbreken. Het voorzitterschap van de Stichting
Virienden van de A.G.S. en van de Grafische Universiteit bekleedde hij tot zijn
dood.
Zijn zeer langdurige evaring en grote kennis van zaken, gevoegd bij een be-
zonken oordeel, maakten dat zijn meespreken en meebesturen van de grootste
waarde was, Hij bezat bij uitstek de gave de kern van de zaak waarom het ging
scherp te zien en dit inzicht duidelijk op anderen over te dragen. Bovenal had de
school zijn grote liefde: de school te verstaan in de ruimste zin, niet alleen het
instituut, neen, vooral al diegenen die cen school tot een levende gemeenschap
maken, leiding, docenten en personeel, leerlingen. Het waren de mensen waar
het hem om ging. De mens die hij in iedere situatie zocht en probeerde te door-
gronden en tot zijn recht te doen komen.
Het spreckt haast vanzelf dar een mens met de instelling als Jan Winterink
overal naar voren kwam waar het contact met mensen een 1ol speelt, Zijn leven
was gevuld met een groot aantal taken op organisatorisch, cultureel en maat-
schappelijk terrein. Zijn energie en uithoudingsvermogen leken onuitputtelijk en
hij deed het allemaal goed.
De Amsterdamse Grafische School heeft een groot deel van haar bestaan
onder zjn langdurig voorzitterschap gevaren en heeft zeer veel aan hem te
danken, Hoe kan men zo'n man beter herdenken dan door hem met grote dank-
baarheid in herinnering te houden en te trachten zijn werk in zijn geest voort te
zetten? Moge dit zijn lieve vrouw, kinderen en kleinkinderen tot steun zijn.
Hij ruste in vrede.

G. J. Portielje, voorzitter




Ter nagedachtenis

Toen de telefonische boodschap langzaam begon door te dringen, voelde ik een
zonderlinge leegte, een onvoorstelbare leegte: er was een van mijn beste vrienden
gestorven.

En dan komen de herinneringen, nog pas immers zat hij op de voorste rij op de
openingsavond van de Grafische Universiteit, waarvan hij bijna vanaf het begin
voorzitter was. Maar ik zie hem een paar avonden tevoren nog in een van onze
stoelen zitten, kijkend naar onze dia’s en pratend over de laatste vakantie in
mei, toen we elkaar in Zwitserland even opzochten.

Het is een wondermooie herinnering die ik aan hem heb: de vriend, die mij mijn
feilen toonde, Dat weet niemand, hoe je als jong directeur overeind gehouden
kunt worden door een voorzitter, maar ook hoe zo'n voorzitter je kan steunen
bij de ontwikkeling van bruisende ideeén.

Nu er afstand genomen moet worden dringt het zich op, hoe hij ook afremde
om niet al te wilde dingen te doen. Maar, naast zijn belangstelling en hulp
groeide er een warme vriendschap, die, nu blijke dat, verweven was met de
zakelijke relatie. En die duurde, ook na zijn aftreden als voorzitter en na mijn
uittreden uit de school.

Wel had hij gezorgd dat er een band met de school kon blijven, want ik bleef
lid van de Stichting Vrienden van de A.G.S.

Het zou een wat verward artikel kunnen worden van persoonlijke opwellingen,
van incidentele herinneringen, van huiselijke voorvallen. Maar voor het Journaal
moet er toch wel geput worden uit het Journaal.

Toen hij, na vele jaren deel van het bestuur te hebben uitgemaakt, tot voor-
zitter werd benoemd, schreef hij op 1 maart 1950 als afscheid aan de scheidende
voorzitter F. L. van der Bom }:

'Arbeidzaam en op welk een uitnemende wijze! Er zijn weinigen, die zoveel voor
de school hebben gedaan als hij’. Welnu, het zou voor hem zelf geschreven
kunnen zijn.

Talloos zijn de gebeurtenissen, waarbij door de voorzitter gesproken werd. Bij
het afscheid van leraren wist hij, aan de hand van schaarse inlichtingen, steeds
een stuk hartelijkheid namens het bestuur — dat immers tamelijk ver af staat
van de dagelijkse schoolhuishouding — mee te geven. Het waren geen cliché-
toespraken, het was warm-menselijk.

Vele evenementen van de school moest hij bijwonen en toespreken. Zo schuijft
een leerling bij de opening van de Dagblad-tentoonstelling op 2 november 1950:
'In zijn openingswoord legde de heer J. C. Winterink, voorzitter van de school~
vereniging, de nadruk op de belangrijke plaats, welke het dagbladbedrijf in de
tegenwoordige wereld inneemt.’

De eerste werkweek van de patroonsafdeling, die op 23 maart 1953 in Vught
werd georganiseerd, had zijn volledige instemming. Ook al werd elders wel ge~
fluisterd over de wat excentrieke directeur, die met jongelui uit dit milieu in
een jeugdherberg ging overnachten, kon hij zo’n experiment met aandacht
volgen en verheugde zich over het slagen.

Het 35-jarig bestaan van de school in juli 1953 gaf hem de volgende woorden
in de pen: ". .. Bedrijfsgenoten van alle richtingen dus en dat verheugt ons, om-~
dat onze school aldus gedragen werd en nog steeds gedragen wordt door het
bedrijf in al zijn geledingen.

... Dat er tenslotte behoefte werd gevoeld aan een codrdinatiecommissie tussen
bedrijf en school (vanzelfsprekend landelijk), die althans voorlopig alleen van
adviserende aard zal kunnen zijn, is zeer begrijpelijk. Iet verheugt ons, dat in
1952 deze commissie in het leven is geroepen en stellig voor het aanstaande
onderwijsseizoen haar werkzaamheden zal kunnen ontplooien.” Dat hij dit
enthousiasme ook meende, moge blijken uit het voorzitterschap, dat hij vele
jaren bekleedde en dat hij bij al zijn functies er nog wel bij wilde hebben,

Het is ondoenlijk om van deze kleine, grote man ecen juist beeld te geven. Dat
hij niet altijd gemakkelijk was om mee te werken, klinkt als ondertoon in een
klein bericht in het Journaal van mei 1954: ‘Grote bewondering hebben wij voor
de wijze waarop deze taak verricht wordt; voor de wijze, waarop een scherpe op-~
merking kan worden gemaakt en ook voor de vriendschappelijke sfeer die hij
weet te scheppen.” (Hij was toen 60 jaar geworden.)

Inderdaad, dat scherpe woord wist hij op het juiste moment te laten vallen en
hij wist er ook later op terug te komen, maar dan had het meestal gewerkt.

Een gebeurtenis van de eerste orde was in 1957 de heropening van de verbouwde
school, waar hij een dankwoord sprak aan de heren inspecteur Ir. G. J. Slot en
wethouder Mr. A. de Roos. Hij waardeerde het in het bijzonder, dat beide
sprekers de algemene vorming, die een belangrijke plaats in het onderwijs-
programma innam, op de voorgrond stelden.

Onnavolgbaar wist hij als een wijs regent ouders en leerling toe te spreken als
er door het gedrag een catastrofe dreigde.

Zijn kennis van en liefde voor de grafische kunst bracht hem op het spoor van
de oude prent van Hans Rem (1606): Profiel van Amsterdam in vier bladen,
die in 1958 als kinderpremie werd gedrukt. Maar zo wist hij, toen er een lang-
durige ziekte was, ook de kunstenaar Pam G. Rueter te bewegen de opengevallen
tekenlessen waar te nemen.

Al verder speurende in de geschiedschrijving van de school komen er nog heel




wat feiten te voorschijn, waarbij voorzitter Winterink cen belangrijke rol speelt.
Hij treedt daadwerkelijk op bij de aanvang van de werkzaamheden voor het
bijgebouw Baroniepad: 'Het was een ware verademing om nu toch de cerste
tastbare daad te stellen: de voorzitter hanteerde dan ook met een verbeten ge-
zicht de hendels van de heimachine.’

Op zjn reis naar Canada in 1962 bracht hij een boodschap van de directeur over
aan cen geémigreerde oud-leerling, die daar in het Journaal onder het hoofd
‘Canada calling’ verslag over uitbracht: ‘Op cen namiddag stapte de heer
Winterink onverwachts (althans voor mij) de drukkerij binnen en u begrijpt
hoe verrast ik was. We konden gezellig wat met elkaar praten en begrijpelijker-
wijs kwamen allerlei herinneringen bij mij boven.’

Toen vond, in een speciale bestuursvergadering, zijn afscheid plaats als voorzitter
van de school. In het voorjaar van 1963 was zijn tijd van afstand nemen ge-
komen. De toenmalige penningmeester K. Rittershaus schreef over zijn toe-
spraken tot de juist gediplomeerden: ‘Glunder, genoeglijk, omdat er weer een
aantal jonge mensen de drempel naar de volwassenheid bereikt hadden: ernstig
ook. omdat voor het bereiken van die volwassenheid toch ook wel wijsheid en
goede raad van node zijn.'

En toen hij bij de herdenking van het 45-jarig bestaan van de school zijn bul als
ere-voorzitter in ontvangst had genomen — dat was op 21 juni 1963 in de grote
zaal van Avifauna temidden van het bestuur en voltallig personeel — herhaalde
hij nog eens datgene wat hem steeds had geboeid:

Vooral ten behoeve van de jongeren werd allengs meer aandacht besteed aan
de algemene mensvorming, Dat is iets, waarover we ons niet genoeg kunnen
verheugen en waarover we nict dankbaar genoeg kunnen zijn.'

Jan Winterink treedt uit deze citaten naar voren als een toegewijd mens, arbei-
dende vanuit een diepe overtuiging voor vele goede dingen. Wij hebben slechts
een klein deel van zijn maatschappelijke belangstelling kunnen belichten, aan
anderen de taak om ook die verdiensten te noemen.

Het is onwezenlijk, dit geschrijf en ik doe het omdat het werd gevraagd, maar
ook uit dankbaatheid voor de vriendschap van hem en zijn vrouw, ook omdat
ik mocht meeleven met hun gezin. Het ging lang niet altijd gemakkelijk, al
merkte men daar niets van. Hij trad ieder blijmoedig tegemoet. Hij wist van een
gesprek iets te maken, Maar zijn bewogenheid voor het organisatieleven, het
boek, de kunst, wist hij om te zetten in daadwerkelijke steun: verschillende van
zijn bekenden werden lid — zelfs lid van de Raad van Toezicht — van de
Amsterdamse Kunstkring, waarvan Winterink ook het voorzitterschap bekleedde.

o

- mogen noemen.

Hoe gaarne hoop ik, dat voor de jongeren, die dit lezen een man oprijst, wiens
voorbeeld zij zouden willen volgen. Voor de oud-leerlingen moge hij de figuur
zijn, die ik altijd aanduidde als een dergenen die meer deed dan zijn plicht.
lemand die deze daadkracht aan de mensen en hun instellingen weet te wijden,
heeft niet voor niets geleefd.

Mogen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen hier steun uit putten om deze
geheel onyoorziene slag te dragen. Dankbaar ben ik hem mijn vriend te hebben

Groenendaal

Met de regelmaat van de klok volgen de dagen elkaar op. Er worden plannen
gemaakt in de volle overtuiging, dat er niets kan gebeuren. Hoogstens wordt er
uit gewoonte bij gezegd: 'Bij leven en welzijn’.
Plotseling worden wij geconfronteerd met een feit, dat ons losrukt uit ons zelf-
genoegzame bestaan. Verkeersongevallen zijn aan de orde van de dag. Maar
daar letten wij allang niet meer op. Het gaat gewoon buiten ons om. Nu was
het iemand uit onze naaste omgeving. Als een donderslag uit heldere hemel
kwam voor ons het bericht dat onze ere-voorzitter, de heer J. C. Winterink, bij
een verkeersongeval om het leven was gekomen. Een leven van hard werken
voor de school, de Wereldbibliotheek en het boek in het algemeen is ten einde.
Met recht kunnen wij zeggen dat hij in zijn leven een voorbeeld geweest is voor
velen. Laat dan ook zijn plotselinge dood ons iets te zeggen hebben., Wij gaan
verder, Deo volente, zo God het wil. Mogen wij dan ook de kracht ontvangen
om te leven, in het bewustzijn dat ieder ogenblik ons laatste kan zijn, zoals in
het Boek der Boeken staat:
Waakt, want gij weet de dag, noch het uur . . .

J. C. de Winter




Afscheid

Bij het vernemen van het ontstellende beriche is het alsof men met een ruk worde
vastgehouden, stilgehouden in de vaart van alledag. Aanvankelijk onzekerheid,
niet kunnen geloven of misschien, niet kunnen accepteren dat hier een abrupt
einde kwam aan een werkzaam en vruchtbaar leven.

In de avonduren van de schooldag gaan op de directiekamer de gedachten uit
naar hem die hier zo dikwijls kwam. Met de heer Winterink kwam ook die on-
definieerbare opgewekte sfeer mee. Direct was er een prent, tekst of boek onder-
werp van het gesprek.

Nu, met dwalende gedachten, glijdt de blik langs de boeken. Boeken, de 'vrien-
den’ van de overledene. Een kostbare serie van hem is hier aanwezig. Onwille~
keurig pak ik een deel en lees zijn eigen woorden:

"Ter herinnering aan mijn afscheid in 1963 als voorzitter van de Amsterdamse
Grafische School werd deze Encyclopedie als herinnering aan een lange ver-
bondenheid geschonken.’

Zijn krachtige handtekening onderstreepte als het ware de periode van 1945 tot
1963.

Nu, drie jaren later, weer een afscheid, maar nu is het een afscheid voor altijd.
Een afscheid van onze ere-voorzitter.

In deze functie heb ik hem slechts kort van nabij mogen meemaken. Het ere-
voorzitterschap vatte de heer Winterink niet op als 'erebaantje’, maar, bij be-
handeling van alle problemen, als een erezaak. Scherp analyserend, zich geheel
in elk probleem inlevend, gaf hij zijn mening, kort, krachtig, duidelijk en
eerlijk. Het recht van hoor en wederhoor stond in zijn vaandel. Begrijpend en
welwillend benaderde hij de gevallen waarbij jonge mensen ter sprake kwamen.
Toetsend aan de geschiedenis, puttend uit zijn rijke levenservaring, kwamen er
dan wijze woorden, waaruit altijd weer het vertrouwen en het geloven in de
jeugd tot uiting kwam. De heer Winterink bleef, ondanks zijn leeftijd, jong.
Onze school verliest in zijn ere-voorzitter van het bestuur een groot man.

Tk verlies niet alleen de ere-voorzitter van het schoolbestuur, maar veel meer een
vriend, een raadsman, die zeer goed wist wanneer en waar er steun nodig was.
Met dankbaarheid zal ik de heer Winterink gedenken en zijn gaven van vriend-
schap en voorbeeld als blijvende waarden behouden.

J. C. Moerman




