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Voorwoord

Toen mij gevraagd werd om een voorwoord voor dit
waanzinnige stukje proza te schrijven zat ik met een
probleem. Want wat moet er immers op zo'n pagina
komen te staan. Ja, oké, een soort van inleidend
stukje tekst dat de lezer op de inhoud van deze
papierbundel attent maakt. Het voorwoord is dus
min of meer een soort inhoudspagina maar dan zon-
der paginacijfers en titels. Duidelijk toch? Goed, wat
kan u als nietsvermoedende docent, leerling, ouder,
broer, zus, neef, achternicht of geadopteerde illegaal
van de komende pagina's verwachten: niet al te veel.
De schrijvers van de komende veertien korte ‘Eens
maar nooit meer'-stukjes hebben geprobeerd om een
dramatische, emotionele, leuke of zelfs waardeloze
ervaring, die zij nooit meer mee zouden willen
maken, op papier te zetten. Uiteraard om u als lezer
te vermaken en te behoeden voor zo'n zelfde erva-
ring. Een gewaarschuwd persoon telt immers niet
meer mee. Alle medewerkers wensen u veel leesple-
zier toe en mocht u vragen hebben over het een of
ander dan kunt u altijd even bellen met een van de
samenstellers.
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10 REMco R. MATTHESIUS

Eens...

‘Eens in mijn leven moet ik dat gewoon een keer
gedaan hebben!’ roepen sommige mensen uit volle
borst. Maar veel mensen komen er niet aan toe, of
schijten hun broek zo vol als ze de kans krijgen dat
het niet eens meer gaat.

1k ben zo een iemand die vol met ideeén zit over wat
ik allemaal nog eens wil proberen. Maar ja, net zoals
bij zoveel andere mensen kom ik ook aan al die din-
gen niet toe.

Als ik eens een kans krijg om iets te doen wat ik al
heel lang wil, zal ik het ook zeker doen. Ik bedoel als
je de kans krijgt, maar je durft niet krijg je later toch
weer enorme spijt dat je het niet gedaan hebt.
Helemaal als je er al heel erg lang mee rondwandelt,
zoals ik met mijn ideeén...

Een aantal mensen krijgen de kans om jouw idee te
vervullen, bijvoorbeeld tijdens een vakantie, en doen
dat dan ook. En als ze dan weer thuis komen hebben
ze uiteraard foto's genomen die ze uiteraard met veel
te grote verhalen toe lichten. En dan zit jij daar maar
te luisteren en te kijken en jezelf echt compleet op te
vreten van jaloezie. Als de foto's dan allemaal drie
keer zijn langsgeweest en de grote verhalen op zijn
wordt er ook nog eens heel lullig gezegt: ‘Dat zou jij
nou ook eens moeten doen, echt iets voor jou!’

Er is dan natuurlijk ook nog een groepje mensen dat
de kans krijgt om jouw idee te vervullen maar het
gewoon stomweg niet doet. Als hun dat gaan lopen
vertellen begint het altijd met: ‘Wat ik nou gezien
heb!” en dan weet je het wel, snel de koektrommel
pakken voor je jezelf opvreet. Dat die mensen het
niet gedaan hebben wat jij altijd al zo graag hebt wil-
len doen is gewoon niet verwerkbaar. Onbegrijpelijk
dat iemand zo'n kans gewoon als dunne stront door
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12 REMcoOR.

MATTHESIUS

zijn vingers laat lopen. En dan komen de verhalen
over hoe het eruit heeft gezien. Allerlei visioenen flit-
sen door je hoofd, het brandend verlangen wordt
alleen maar sterker, je moet dit gewoon ook eens
gedaan hebben.

En dan krijg je ineens de kans om een van jouw
ideeén uit te voeren, maar dan komen de twijfels.
¥an ik het wel aan, durf ik het wel, is dit echt wel iets
voor mij, moet ik niet liever wachten op de volgende
kans. De twijfels overmeesteren je verlangen om dit
te doen. Je kijkt naar anderen die het wel doen, de
twijfels worden sterker. Hun zijn veel beter, dit kan
echt niet. Je besluit twijfelt nog... Je doet het niet. En
een lul dat je je voelt als je 's avonds in bed ligt.
Andere krijgen de kans, hebben twijfels maar doen
het gewoon. De drang om dit gewoon te moeten
doen is zo groot, ze gaan er gewoon voor. Kijk dat
bedoel ik dus, met zulke mensen kan je praten, niet
lullen, gewoon doen! Dan doe je het, je krijgt het
heerlijke adrenalin-rush gevoel door je hele lichaam,
je twijfelde, was angstig, maar ging er gewoon voor.
Dan lig je 's avonds in je bed, je bedenkt nog eens
een keer wat je hebt gedaan, er verschijnt een glim-
lach op je gezicht en met een fantastisch gevoel val
je in slaap.

Of je ligt in je bed en durft er niet eens meer aan te
denken. Het liefst had deze hele dag niet eens
bestaan. Wat was het vreselijk. Bijna met tranen in je
ogen val je in de eerste van een lange reeks nacht-
merries, en met je laatste bewuste gedachte denk je :
‘Dit was eens, maar echt nooit meer!’
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14 Vivian Karels

Toch wel....

Het is inmiddels alweer zo'n 20 jaar geleden dat mijn
leventje begon. Sinds die tijd is er ontzettend veel
eurd. Gelukkig maar, anders moet het een beetje
zai geweest zijn de afgelopen jaren. Inmiddels zit ik
in het laatste jaar van het ‘Grafisch Lyceum
Amsterdam’. Daar hebben we dus de opdracht gekre-
zen om met de praktijkgroep een boekje te maken.
Als onderwerp voor dit boekje is gekozen: EENS
MAAR NOOIT MEER. En daar kan ik dus weer terug-
komen op het begin van mijn verhaal.

Na 20 jaar gebeurtenissen is er weinig wat ik echt
niet meer wil doen. Ik bedoel ik kan me niet voor de
geest halen (gatver) dat ik ooit iets heb gedacht van:

‘en dit doe ik dus écht nooit meer’

Ik kan wel even een voorbeeldje geven van iets wat
ik dacht dat ik nooit meer zou doen.

Ik moet een jaar of 9 geweest zijn toen we met de
padvinders een groepsdag hadden. Na een hele tijd
fietsen (als je 9 bent heb je namelijk nog van die klei-
ne beentjes,) kwamen we aan in Jisp. Daar moesten
we kanoén. Leuk, leek me wel spannend, ik had het
nog nooit gedaan. Het begon allemaal goed, instap-
pen, peddelen, rondjes varen, het was allemaal geen
probleem. We zaten nog niet eens allemaal in onze
kano, 6f... de eerste was omgeslagen. Het was geluk-
kig mooi weer, dus eigenlijk was het geen probleem.
Voor mij begonnen daar dus de problemen. Ik kreeg
al redelijk de bibbers. ledereen zat inmiddels in z'n
bootje. Dit was niet erg snel gegaan, ik peddelde
inmiddels al een half uurtje rond. Goed, we begon-
nen aan de tocht. We gingen op weg naar één of
ander eiland om chocomel te drinken. (Je weet wel
van die lekkere warme met zo'n enorm groot vel
erop.) Daarna zouden we lekker terug peddelen.

ViviaN KARELS 15



16 Vivian Karels

e waren ongeveer halverwege de heenweg toen ik
“us helemaal niet meer verder wilde, ik vond het
verschrikkelijk eng. Dat bootje was zo wankel, ik
Zacht inmiddels al een paar keer ‘bijna’ omgeslagen
= zijn. De rest van de dag heb ik de delen over het
water dus fijn in het roeibootje doorgebracht, welke
ook mijn kano sleepte. Dit dus nooit meer, zou je
denken. Fout!
I moet zo'n jaar of 15 geweest zijn, de MAVO organi-
seerde een sport- en spelweek. In deze week kon je
van een groot aantal sporten eens uitproberen hoe ze
waren, wat ze inhielden. Ik koos voor....kanoén. Na
=en dagje op het water rondgedobberd te hebben,
was ik helemaal verkocht, dit was echt gaaf.
£n zo is balletje gaan rollen. Mijn neefje ving op dat
ik kanoén onwijs leuk vond. Aangezien hij daar
behoorlijk fanatiek in was, sleepte hij me af en toe,
net vaak genoeg mee. Ik volgde een eskimoteercur-
sus in het zwembad, kocht een kano en was 5 keer
per week op het water te vinden. Inmiddels geef ik
alweer een paar jaar kano-instructie op Texel, en bij
de vereniging eskimoteercursussen.
Zo zie (lees) je maar, je weet het nooit.

Dit geweldige stukje tekst in dit gigantisch boek-
werkje, is van VIVIAN KARELS. Ik hoop dat het een
beetje leesvoer was. Eigenlijk is het natuurlijk alleen
maar bedoeld als bladvulling. We worden hier ten-
slotte (gelukkig) niet opgeleid als tekstschrijvers.

groetjes,
VIVIAN
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18 MIRANDA POTVEER

Hoogtevrees

Eens maar nooit meer iets doen. Maar wat, is de
vraag. Wat mij dus totaal niks lijkt is skién. Vooral
omdat ik bang ben om met de gipsvlucht weer naar
huis te moeten. Misschien dit jaar dat het er eindelijk
van komt. En dat ik dan wel zeg: ‘Eens en de volgen-
de keer weer!’

Een van de redenen waarom skién mij niets lijkt, is
mijn last van hoogtevrees. Het begon al heel vroeg in
mijn kinderjaren dat ik daar last van kreeg, op de
kleuterschool. Ik durfde niet op de evenwichtsbalk te
lopen (wel 30 cm. hoog!) en ook niet van de kast af te
springen (ongeveer een wolkenkrabber in mijn ogen).
Dus toen Sinterklaas kwam, moest ik met nog een
andere jongen(sukkel) op de evenwichtsbalk lopen
en van de kast af springen anders kreeg ik niets. Ik
kon wel janken!!!

Later is dit ook nooit meer goed gekomen. Pas in de
zesde klas van de lagere school durfde ondergete-
kende helemaal (!) boven in het klimrek van de gym-
zaal.

Maar voor Sinterklaas voor paal gaan staan doe ik
nooit meer. Dan maar niet lief en dan maar geen
kadootjes.

Dit was mijn verhaal over wat ik dus nooit meer zou
doen. Voor de aktiefoto verwijs ik naar bladzijde 20.

Hoogtevrees is wel vaker een probleem. Wat dacht je
van een bezoek aan Parijs. Daar hoort natuurlijk de
Eiffeltoren bij.

We gingen met school naar Parijs. Alles vrijwillig
hoor! Voor 4 dagen met een bus. De eerste paar
dagen was alles o.k. Totdat we naar de Eiffeltoren

MIRANDA POTVEER 19
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gingen. Daar ging ik dus vast NIET in. Maar aange-
zien we allemaal gingen, moest ik wel mee. Ik mocht
van de leraren niet alleen beneden achterblijven.
Gelukkig steunden iedereen me enorm anders was ik
echt gillend naar boven gegaan. Dus daar ging ik tus-
sen iedereen in, in de lift, om maar zo min mogelijk
van de hoogte te zien. Overal had iedereen mij vast
om mij te steunen,

Toen waren we boven, op het tweede plateau van de
Eiffeltoren. Beetje trillerig maar wel o.k. stapte ik de
lift uit. Wat een uitzicht!! Ik vergat alle angst meteen.
Ik zou het zo weer doen als iemand het zou vragen.
(mits hij/zij betaalt natuurlijk)

Geld speelt ook wel een rol waarom ik niet kan gaan
skién. Het is best duur en omdat ik het nog nooit
gedaan heb, zal ik spullen moeten huren en les moe-
ten gaan nemen. Nog niet eens gesproken over het
vervoer want mijn auto haalt die afstand niet dus
komt er ook nog een busreis bij alle andere kosten.
Ik als arme student kan dit natuurlijk nooit betalen.
Wat die auto betreft, dat is een krijgertje van mijn
vader omdat ik niet in zijn auto mag rijden (er zijn
uitzonderingen natuurlijk zoals hem ergens ophalen
of boodschappen doen in de stad)

Dit is bijna het einde van dit verhaal, om precies te
zijn nog 9 regels. Mijn bedoeling van dit verhaal is
mij ook niet helemaal duidelijk maar misschien
komt dat nog of het komt door de titel . Een hele
grappige titel maar zo vaag dat je alles kunt
opzwammen wat je maar wilt, kunt of kwijt wilt.
Zo nu nog maar 4 regels te gaan. Het hoeft niet hele-
maal vol maar het zou wel leuk zijn. Dus zet ik er nog
wat bij zoals Prettige Kerstdagen en een Gelukkig
Nieuwjaar! d.d. 29 nov. 1993

MIrRANDA POTVEER 21
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Wat eens, en wat nooit meer

Deze vraag kan ik mijn zelf meerdere malen stellen
en elke keer blijkt dat ik wel dingen kan verzinnen
die ik eens zou willen doen, maar dingen die ik nooit
meer zou willen doen komen mij echt niet zomaar te
binnen schieten.

Eens!

Eens zou ik wel eens parachute willen springen, met
een noodgang op de aarde af komen, en dan met een
rukje aan het koortje tot zweven gedreven worden.
Die sprong vanaf het vliegtuigje moet lijken als een
duik in het oneindige, en daar tegenover staat de
opluchting die je krijgt als na het aantrekken van het
touwtje het doek uitklapt.

Nooit meer!

Zoals gezegd vind ik het wat moeilijk om voor deze
opdracht iets leuks te bedenken wat ik gedaan heb
maar echt nooit meer zou doen........

Het was 1986, denk ik. Wij (mijn familie) zijn opweg
naar Joegoslavié ons vakantieland waar wij al jaren
achter elkaar naar toe gingen, wat je op dit moment
ook niet meer hoeft te proberen. Normaliter reden
wij er drie dagen en twee nachten over, maar deze
keer wilde we zien of het langs de kust rijden sneller
was en misschien leuker om te zien.

Die dag regende het zo verschrikkelijk dat je werke-
lijk geen hand voor ogen zag. In Joegoslavié kennen
Ze geen normen aan de auto's en zeker al geen A.P.K.
Dit maakt alles wat rijdt tot een volledig voertuig. In
elk dorpje stonden dan ook overal wel wrakken van
auto's die het echt van ellende uit elkaar vielen.

PEPyN VISSER 23
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Je moet je die wegen zo voorstellen als een smal
tweebaans weggetje die de gehele tijd langs een
afgrond van een meter of 50 diep loopt met rotsen en
zee op nog geen 5 meter naast .

We hadden al verscheidene ongelukken zien gebeu-
ren. Twee motorrijders en verscheidene automobilis-
ten die iets harder hadden gereden dan de weg toe-
liet. De motorrijder was nog wel het ergst. Hij was als
een achterlijke malloot aan het inhalen en had dat
bij ons succesvol gedaan. Maar 2 minuten verderop
had hij een grote vrachtauto over het hoofd gezien...
Nu zal je zeggen hoe sadistisch dan ook, wat is jullie
probleem. Nou dat kwam nog.

In een bocht lag plotseling een auto op zijn dak
dwars op de rij-richting. Remmen en remmen hielp
niets we slipten zo richting de afgrond en kwamen
met en klap tot stilstand. Dit doordat de voorwielen
over de rand van de afgrond klapte. Ik was lijkbleek,
witter dan melk. Schreeuwend dat we achteruit
moesten, wat je weet het nooit, straks duwt iemand
anders jouw over de afgrond. We zijn heel snel naar
achter gereden en hebben het verkeer gestopt en
gewaarschuwd. De mensen in de auto waren onge-
deerd en hadden een vreemde klap gemaakt.

In de bocht waren ze in de slip geraakt en hadden
met de neus van de auto de berg aan de andere kant
van de weg geraakt, daar waar precies een afbeelding
van onze heilige maria hing. Daar was de auto van
richting veranderd en toen over de kop geslagen.

De bestuurder van de auto was er zeer duidelijk over.
De auto moest de afgrond in, geen gezeur over politie
en dergelijke.

Een ding is zeker Eens maar nooit meer over kust
van Joegoslavié bij rot weer.........

Hopende dat het in Joegoslavié alles snel weer goed komt

PEPIN VISSER 25



26 MARCEL GROOT

Maar nooit meer eens....????

Eens maar nooit meer is de onzinnige titel van ons
GT-boekje waar niets over te schrijven valt. Vandaar
dat ik de titel enigszins heb aangepast zodat er even-
goed niets over weet te schrijven. Maar goed, wat
moet moet en dit moet, want anders worden er men-
sen kwaad. Ik zal proberen toch wat zinnige tekst op
papier te zetten. Eens maar nooit meer laat ik mij
voorschrijven hoe de titel van ons boekje moet wor-
den, zodat ik zelf een onderwerp kan kiezen waar ik
ook nog wat over te schrijven heb.

Het leukste verhaaltje dat ik kan bedenken is die ene
keer dat ik een spreekbeurt moest doen met een
klasgenoot van mij. De persoon in kwestie (S.R.R., zie
bladzijdes 50 t/m 53) wist totaal niets over het onder-
werp te vertellen dat door mij verzonnen was, zodat
ik alles zelf moest doen, in het Engels nog wel. Dat
zou ik nooit meer willen doen, zo'n spreekbeurt met
z'n tweeén, dan maar liever in m'n eentje.

lets anders dat ik nooit meer wil meemaken is de
ervaring die ik met mijn vader heb gehad. Het was op
een gure zondagmiddag toen mijn moeder op theevi-
site was bij mijn buurvrouw. Mijn vader wilde iets
met me doen waar ik helemaal geen behoefte aan
had, vooral omdat ik de vorige avond flink had gezo-
pen (ik kom uit HH.W., waar al die vechtpartijen zijn
en waar ze vier uur happy-hour hebben per week-
end), zodat ik nog koppijn had waardoor ik er weinig
zin in had zoals wel meer mensen die zo lets gaan
doen. Maar goed, ik liet me overhalen.

Mijn vader heeft dat spelletje wel meer gespeeld in
café de Swan op de club, je weet wel met die ballen
en met dat laken. Tot overmaat van ramp verloor ik
het spelletje ook nog met een tiental caremboles ver-
schil waardoor mijn zondagmiddag weer aardig ver-
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pest was. Het is maar goed dat mijn moeder niets
van dit uitstapje wist, want anders kunnen mijn
vader en ik dergelijke uitstapjes voor de rest wel ver-
geten.

Eigenlijk loop ik maar een beetje uit mijn duim te
zuigen om toch maar wat tekst op papier te krijgen.
Toch weet ik nog een serieus stukje op papier te zet-
ten.

Wat ik hoogstwaarschijnlijk eens maar nooit meer ga
doen is een zaalvoetbaltoernooi spelen van zaterdag-
avond 23.00 uur tot zondagochtend 4.50 uur en dan
om ongeveer 6.00 uur mijn bed in duiken om er ver-
volgens om 9.00 uur er weer uitkomen omdat ik weer
moet vertrekken om op het veld te voetballen. Het
zaalvoetballen op zich is wel leuk, maar een hele
zaterdagavond zonder alcohol in mijn lijf dat maak
ik weinig mee. Misschien komt het daar wel door dat
ik me voor het eerst sinds tijden fit voelde op zon-
dagochtend.

Nu voelde ik me eindelijk eens een keer goed, ben ik
weer geblesseerd aan mijn knie waardoor ik weer
niet kon voetballen. Tot overmaat van ramp vierde
mijn moeder ook nog haar verjaardag zodat het huis
vol met visite zat, waardoor ik 's avonds Studio Sport
miste.

Het laatste wat ik over dit onderwerp kwijt wil, is dat
ik hoop dat we nooit meer zo'n rot onderwerp voor-
geschoteld krijgen zoals dit.

M. Groot GT41a
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30 MARK BywAARD

Eens maar nooit meer...

Alle mamachies, dat ga ik aan de binnenkant van
mijn ogen bekijken...

.1k zie dat ik in mijn kinderjaren zo flink was om
van onze schuur te springen. De schuur is toch wel
drie meter hoog! Als je jong bent dan breek je min-
der snel iets, ik denk dat ik er daarom ongedeerd
vanaf kwam. Nu zou ik dat dus nooit meer doen!!!!
...1ik zie dat toen ik 3 jaar was, nu vertel ik over mijn
eerste traumatische herinnering in mijn leven, met
de tractor in de sloot ben gereden. Dit lijkt nogal
onwaarschijnlijk op zo'n jonge leeftijd, maar ik
speelde graag met koppelingspedalen en versnelling-
spoken. Ja, en als je niet precies weet hoe dat werkt,
moet je daar niet mee spelen. De tractor stond bij de
sloot met de motor aan en voordat ik het besefte zat
ik in de sloot. Mijn vader kon niet tijdig ingrijpen.
Toen de situatie weer veilig was, besloot mijn vader
maar heel erg kwaad te worden. Ik ging jankend
naar huis, voor troost bij mijn moeder.

..ik zie dat ik in Spanje een paar keer heel erg ziek
ben geworden. Ik heb eens zo'n uitslag gekregen dat
mijn gezicht zo opzwol dat ik nauwelijks iets kon
zien. Toen we terug waren in Nederland ben ik heel
snel opgenomen in het ziekenhuis, waar de dokters
zelfs niet wisten wat ik mankeerde (nu nog niet trou-
wens). Een aantal jaren later bleek dat ik door het
spelen in het bos in Spanje, in een nest met vreemde
insecten ben gevallen. Mijn vader kreeg er namelijk
ook last van tijdens het bomen snoeien. Ook hebben
we in Spanje eens een virus opgelopen dat je zo ziek
maakte dat het je deed ijlen, kotsen en sproeipoe-
pen. Dit dus ook nooit meer!!!!

..ik zie dat ik toen ik in Den Helder op school zat,
zen keer bijna aangereden werd door een stoere jon-
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gen. Ik liep met nog een jongen, en we reageerden
maar even. De stoere jongen stopte en liet z'n ont-
zettende indrukwekkende stiletto even zien, en zei:
‘had je wat?’. Oeps, volgende keer maar even oppas-
sen met stoere jongens, dachten we toen.

...ik zie dat ik een paar keer door windkracht 12 heb
moeten fietsen. Dit waren de zware stormen van een
jaar of 4 geleden. Van Breezand naar Den Helder fiet-
sen is toch al gauw 14 kilometer en dat over open
wegen (zonder beschutting van huizen). Zijwind is
het ergste, in verband met sloten en passerende
auto's. Toch stug proberen te fietsen, terwijl lopen
toch bijna sneller ging. Eens wel geinig, maar niet te
vaak!

bidibidibidi..., Mark Bijwaard

ES
Verdorie, wat is het moeilijk om genoeg tekst te ver-
zinnen voor dit boekje. Toch ben ik degene die nu
voorloopt met de hoeveelheid tekst. Maar als een
hoofdstuk afloopt, mag dat toch met een halve pagi-
na?

MARK Bywaarp 33



34 JAN WILLEM NOTA

Een dagje fietsen.

Kent u dat gezegde. ‘Eens maar nooit meer’. Ik kwam
het tegen toen ik een paar dagen geleden door de
stad reed. Het gezegde had voor mij toen nog geen
enkele betekenis. Ik had nog nooit iets gedaan waar-
bij ik zo sterk met dit gezegde geconfronteerd werd
als die bewuste dag. Het was niet zo maar een dag,
het was een dag met speciale dingen. Albert Heijn
had sinds jaren zijn sinaasappelen weer eens in de
reclame, bij de bakker kon je 11 oliebollen kopen
voor f 7,50 en in de supermarkt was de letter E niet
meer in chocolade te krijgen. Kortom het was een
baaldag, en toch weer niet. Ik ging de voor een de
tegens van die dag eens op een rijtje zetten. Geen let-
ter E, maar wel sinaasappels bij de Albert Heijn. Het
zal u zijn opgevallen dat ik spreek over een
Supermarkt en over de Albert Hein. U zult wel den-
ken ‘is dat niet eender’.Ik vind dat je een supermarkt
die sinaasappels in de reclame heeft geen super-
markt meer kan noemen maar een gerenommeerde
speciaalzaak. Afijn, ik was de voor en de tegens van
die dag tegen elkaar aan het afwegen toen ik met
mijn fiets vol op een kudde gebak vretende tantes
dreunde. Mijn gedachte van dat moment raakte op
de achtergrond en even zag ik de wereld in vogel-
vlucht aan mij voorbij gaan. Ik zag gevulde koeken,
zwaailichten, liters halfvolle melk, Herman van
Veen, de dikke van Dale en natuurlijk Johny Metgod.
Al jaren het meest niets zeggende figuur van de PTT
telecompetitie. Mijn hoofd werd getroffen door zo'n
gerimpeld handje met verdacht veel kracht (de
viouw had zeker een man met een rolstoel).
Langzaam kwam ik weer bij mijn positieven en zag
ik de wereld weer zoals hij was. ‘Gaat het’ vroeg een
van de tantes. In mijn fantasie zag ik de resten gebak
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kleven in de snor op haar bovenlip. Ja hoor’ loog ik
veel te opzichtig. Ik trok mijzelf omhoog aan een
boodschappentas en ging op zoek naar mijn fiets. De
tantes dropen af nadat ik ze een voor een had uitge-
scholden. Eentje bleef er eigenwijs staan, met zo'n
irritante glimlach op haar veel te lelijke gezicht. ‘Zo
gaat dat niet mannetje’ zei ze bijdehand. Ze pakte
haar paraplu en probeerde mij ermee te raken. Dat
was haar eerste fout. Toen ze ook nog begon te roe-
pen dat Albert Heijn niets deed voor zijn klanten,
werd het wit van mijn ogen me zwart voor de kont.
Het taaie lichaam van de vrouw ging in een beweging
tegen de grond. DOOD! In de verte zag ik mijn fiets
fietsen met daarop een van de tantes. Aan beide
zijde van mijn fiets hingen zijtassen vol met oliebol-
len, sinaasappelen en chocolade letters. Wat een
dag. Ik probeerde rustig te blijven door niet te den-
ken aan wat er allemaal op die speciale dag gebeurd
was. lk probeerde de vrouw die mijn fiets had gesto-
len te volgen, maar mijn fiets loste op tussen alle
andere fietsen met zijtassen. Ik moest mijn strategie
gaan veranderen wou ik mijn fiets ooit weer zien.
Een hinderlaag was de enige oplossing. Ik nam de
bus naar de eerste de beste woonwijk, waar zo
gemiddeld negen van de tien vrouwen gebak vreet
en fietsen jat. Daar aangekomen stelde ik mijzelf op
achter een paar GFT-bakken en wachtte op mijn
fiets. Lang hoefde ik niet te wachten, daar kwam de
eerste tante al aan, ik was dus goed. Nog geen
minuut later zag ik mijn fiets. Ik was net op tijd want
mijn fiets kreunde van de pijn door het gewicht van
de tante en de boodschappen. Met mijn vuisten
gebald sloeg ik haar van mijn fiets, nam de sinaasap-
pels en de chocoladeletters als huur en koos het
hazepad. Snel weg uit deze buurt. Lekker een dagje
fietsen, nou ‘Eens maar nooit meer’.
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Trein, bus, tram & metro

Als elke zichzelf respecterende student c.q. scholier
heb je bij je, juist een o.v. studentenkaart. Zonder
deze voelen wij ons naakt, verlaten en misschien
zelfs een tikje suicidaal.

Nu denkt u, is dat niet een beetje overdreven?

Wij vertellen u dat dat niet zo is, want wat is een
student c.q. scholier zonder deze, mag ik zeggen
heilige kaart. Hij is zoals wij al zeiden psychisch
gedeukt en waarschijnlijk het slachtoffer van
bureaucratisch doolhof (of nog geen 18). Maar hoe je
het ook wendt of keert, het is alsof wij iemand zien
lopen op een been. En wij kennen allen die ene regel
uit de kroeg: ‘op een been kunnen wij niet naar
huis’. Maar nu dwalen wij af.

Het thema dat WIJ gekozen hebben is ‘eens maar
nooit meer’. In de voorgaande pagina's zal dit waar-
schijnlijk wel duidelijk zijn geworden maar voor het
geval dat u ook bent afgedwaald door dit, mogen wij
zeggen boeiende thema, herinneren wij u er aan dat
dit een serieuze poging is tot een ‘knus’ boekje met
‘fijne’ foto's.

U vraagt zich nu vast af, wat hebben die studenten
c.qg. scholieren met die o.v. studentenkaart?

Laat ons u vertellen dat er weinig steunpunten zijn
in het leven van een student c.q. scholier. Zo heb je:

- sport; leuk maar niet voor iedereen weggelegd en
met het zware school leven valt dit niet altijd te
combineren.

- thuis; gezellig maar ook thuis kan niet iedereen je
blijven helpen.

- school; altijd open maar niet altijd even nuttig of
boeiend. De koffie is ook te duur maar dat is weer
een ander verhaal.

- kroeg; erg gezellig maar stabiel wordt je er niet
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van. En de kroeg is en blijft een tijdelijke oplossing.
Je ziet dat er geen echte steunpunten zijn maar dan
is er de o.v. studentenkaart. Te gek voor iedereen,
mits je meer dan 18 lentes oud bent.

Deze kaart is dus het echte steunpunt in ons leven.
Wij gebruiken hem dan ook zo vaak mogelijk. Wij
reizen met de trein, bus, metro & tram om iets te
bereiken, voor de lol of uit pure verveling. Waar wij
ons ook begeven, onze plastic vriend is er bij.
Ja,’bols was er bij’ is verleden tijd. Bokma voor het
jongere publiek promoten is overbodig en ons pes-
ten met een lage basisbeurs heeft geen zin zolang de
o.v. studentenkaart nog leeft. Zolang deze kaart nog
beschikbaar is voor ons zullen wij ons best blijven
doen op school en ook volop de lessen blijven bijwo-
nen, ook al is het alleen om onze plastic vriend te
kunnen gebruiken.

Want laten wij u dit vertellen, wij hebben ooit na
ons 18e jaar nog eens een maand zonder deze
vriend moeten leven maar dat was ‘eens en nooit
meer’,
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Door de storm.

Het was carnaval 1990 en het waaide erg hard. Deze
dag zouden we met de auto naar Aachen rijden om
daar een grote carnavalsoptocht mee te maken.

In Aachen maken ze er een groot feest van . De mensen
zijn verkleed in de meest vreemde pakken , iedereen is
vrolijk en sommige de hele dag door dronken.

Om =1 uur start de optocht die door heel de stad rijdt.
Al de mee rijdende wagens zijn versierd en overal
staat Prins Carnaval op de wagen. Er lopen clowns
rond en verklede muzikanten. Van veel wagens wor-
den zuurtjes, bloemen, bonbons en blikjes bier
gegooid, die door de menigte gretig worden ontvan-
gen.

Deze dag gingen m'n ouders, broer, zus en ik , ondanks
de harde wind op weg naar Duitsland.

Onderweg hoorde we dat de diverse optochten in
Brabant door de harde wind waren afgelast.

Tja, het waaide wel hard maar wij lieten ons er niet
door ontmoedigen en reden door. Wel begonnen wij te
twijfelen of de optocht in Aachen misschien ook afge-
last zou worden. Maar gelukkig, toen we in Aachen
aankwamen was de stad aan het feest vieren en de
optocht was geweldig. We genoten van de honderden
mensen die meeliepen of aan de kant van de weg ston-
den.

Erwaren mensen die als kippen verkleed waren, ande-
re hadden pakken aan met knijpers of pompoenen
erop. Weer anderen hadden gekke maskers,petjes en
pruiken op. Overal heerste een gezellige sfeer. Uit elk
cafe klonk live carnavalsmuziek en het geklets van
vele mensen. Ook op straat klonk muziek, de hele stad
leefde op tijdens deze dagen van carnavalsgekte.

Als de wagens langs reden dan riep de hele straat
‘Aachen Aalaaf’, dat werd beloont met wat lekkers dat
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van de wagens werd gegooid.

Toen de optocht voorbij was zijn we terug naar huis
gereden. Daar aangekomen zetten we het nieuws aan
en hoorden we dat het die dag hard gestormd had.
Toen m'n vader dit hoorde zei hij ‘Als ik dit had gewe-
ten was ik nooit naar Duitsland gereden, dit was eens
maar nooit meer door de storm naar Aachen.
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In een donker bos

Er zijn een paar dingen in het leven der levens, die je
maar een keer in je leven doet. En een daarvan is
doodgaan. Maar er zijn meer dingen in het leven die
je maar een keer doet. Denk bijvoorbeeld eens aan je
eerste keer bibberen. Of de eerste keer dat je op een
skippiebal zat. Dat zijn allemaal voorbeelden van
dingen die je een keer doet en daarna nooit meer.
Maar iets wat mij persoonlijk nogal aangreep was
een keer dat ik met mijn buurvrouw naar de dieren-
tuin ging. We stonden toen bij de olifanten. Ze ver-
telde mij waarom ze dit zulke leuke dieren vond, en
volgens haar had elk lichaamsdeel van de olifant een
functie. De staart had als functie om de vliegen die
op zijn rug zaten weg te jagen. En met zijn slurf kan
hij voedsel in zijn mond stoppen. Maar toen ik aan
mijn buurvrouw vroeg waar dat reserve been voor
diende zij ze zo iets van: ‘vraag dat thuis nog maar
een keertje jochie“. En na nog een paar uur met m'n
buuv. door de dierentuin te hebben gehuppeld gin-
gen we eindelijk met de bakfiets naar huis. En toen
we eindelijk thuis waren gekomen gingen we onder
het genot van een vers kopje thee en met een lekker
stukje speculaas even lekker zitten napraten over de
drukke maar leuke middag. Maar toen ik begon over
de ledematen van de olifant kwam net mijn moeder
me halen voor het avondeten. Maar gelukkig zei mijn
buuv. dat ik 's avonds terug mocht komen. Dus toen
ik des avonds bij mijn ouders aan tafel zat vertelde ik
ze wat ik die dag allemaal had meegemaakt en dat ik
na het eten weer naar de buurvrouw zou gaan. Dat
vond mijn vader niet zo'n goed idee en toen ik hem
vroeg of hij soms jaloers was moest ik zonder eten
naar bed. En toen gebeurde er iets in mijn dromen
dat ik al heel snel vergeten was. Sterker nog op het
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moment dat ik opstond wist ik al niet eens meer wat
ik had gedroomd. Dat is nu erg jammer want ik wou
eigenlijk gaan vertellen wat ik had gedroomd. Dus
met andere woorden, ik heb nu even niets te vertel-
len, anders gezegd ik sta hier nu met een houten bek.
En ik weet dat het de kwaliteit van mijn verhaal niet
ten goede komt maar het is mogelijk dat u als lezer
als het ware nu het gevoel heeft dat u nu gewoon
voor Jan Lul aan het lezen bent. Maar omdat u, als
lezer zijnde volgens mij toch niet al te slim bent zal u
dat nog niet zijn opgevallen. Al moet ik toegeven dat
wanneer u, als lezer al zover bent gekomen dat u nu
dit leest u, volgens mijn zeer bescheiden mening
beter iets anders had kunnen gaan doen. Maar wan-
neer u, als lezer, het idee heeft dat u nu een voldaan
gevoel heeft wil ik u zeker niet kwetsen. Maar ik raad
u wel aan om even langs te gaan bij uw huisarts.

Eelco Stadman 49



50 SANDER ROSKAM

Eens maar nooit meer?

Op een dag in november moesten we een boekje
maken, met de titel Eens maar nooit meer. Ik denk
dat de tekst op de titel moet slaan maar zeker weten
doe ik dat natuurlijk niet. Maar goed, wat ze willen
kunnen ze krijgen, ik bedoel dus de personen die de
titel bedacht hebben. Nou om maar eens van wal te
steken; Ik weet nog heel goed. Ik was een jaar of pak-
weg 5, misschien 6 dat ik aan het vissen was op ste-
kelbaarsjes met zo'n schepnet. Je weet wel wat ik
bedoel, tenminste als je ook 5 of 6 geweest bent en
een schepnet in je bezit hebt gehad. De bedoeling
was dan dat je zoveel mogelijk grote stekelbaarsjes
moest vangen. Ja, die grotere stekelbaarsjes zaten
wat verder van de kant als de kleine stekelbaarsjes,
je begrijpt dus wel dat je helemaal je arm moest
strekken, voorover hangen en dan kon je er nog niet
goed bij. Ik denk dat je als lezer van dit waargebeur-
de verhaal al aan voelt komen dat ik in het water zou
donderen. En dat klopt dan ook. Ik ging helemaal
koppie onder, drijfnat was ik, en dat is natuurlijk niet
om te lachen. Maar gelukkig waren mijn droge kleren
niet ver, want die lagen dichtbij. Maar mijn schepnet
lag nog in het water, waardoor ik dus noodgedwon-
gen weer het water in moest. Nou dat was dus echt
voor eens, want ik hoefde niet meer het water in
omdat ik mijn schepnet had gepakt, zodat er niks
meer van mij in het water lag. Zo blijkt dat ik toch
nog tekst getypt heb dat op de titel slaat. En een niet
gelogen verhaal gemaakt heb.

Dat was een verhaal over eens, nu nog een over nooit
meer. Tja wat zal ik nooit meer doen, wat ik toch een
keer gedaan heb. Ik denk dat ik een jaar of 10 was.
We namen weleens een hengel in de hand om op
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witvis of voorntjes te vissen, maar de echte vissen
zoals karpers en snoeken waren nog niet aan bod
geweest. Toen we op een mooie dag de beslissing
namen om er eens een snoek uit te halen. Vol goeie
moed gingen we naar de waterkant met supersterke
hengels. Na het vangen van wat overvloedige voorn-
tjes gingen we met het grote werk beginnen. Ikzelf
had nog nooit op snoek gevist. Hoewel mijn maatje
dat weleens had gedaan was het toch vrij nieuw voor
ons. Na het klaarmaken van de hengels wierp ik uit
met aan de haak een voorntje en zag na enige tijd
een snoek ‘liggen’. Ik dacht die moet ik hebben,
waarna ik het aas voor zijn neus langs liet komen.
Vol spanning zag dat de snoek gewoon bleef liggen.
Nog maar een keer proberen, weer niks. Zo ging het
een paar keer, tot de snoek het overheerlijke
onschuldige visje niet meer kon weerstaan. Hij hapte
toe, zwom ermee weg als een speer. Ik, zo onervaren
als ik was ‘sloeg’ meteen. Dat was mijn fout, snoeken
pakken vis, zwemmen weg en draaien het visje,
zodat het makkelijk naar binnen gaat. Maar goed,
verder met het verhaal, dat was dus mis, ik haalde
het aas binnen en zag dat het onschuldige visje hele-
maal aan flarden gescheurd was door de meedogen-
loze tanden van de snoek. Na het aanzien van het
visje besloot ik dat ik dat maar niet meer moest
doen. Mijn maatje haalde er nog wel een snoek uit,
nou niet alleen, hij had het geluk dat er een ervaren
visser in de buurt was, want alleen had hij het nooit
gered. Dit is dus typisch iets dat ik nooit meer zal
doen, want ik kan niet tegen dat soort zelf aangericht
dierenleed. Ten eerste dat visje dat aan flarden
gescheurd was en dan het onthouden van de maal-
tijd van de snoek.
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Popie dookie

Net zoals vele van mijn voorgangers kampte ook ik
met het probleem van de titel van dit nutteloze boek-
werkje. Het knelpunt binnen dit provisorisch ver-
vaardigde stukje proza is simpel te noemen. Ik kan
hier dan ook zeer kort tot uiterst bondig over zijn.
Er is namelijk niets dat ondergetekende niet meer
zou doen na een eerste poging gewaagd te hebben.
Uitzonderingen daargelaten natuurlijk.

Een mooi voorbeeld hiervan is die keer dat de hoofd-
persoon zich vol enthousiasme in een, met water
gevuld, zwembad stortte. Om het geheel er nog vloei-
ender uit te laten zien hield hij de handen op de rug
en de ogen stijf gesloten, zoals schoonspringers dat
doen. De afzet was perfect, de hoogte subliem, juiste
tming en zelfs op de tewaterlating was helemaal
niets aan te merken. Zonder al te veel gespetter
bereikte onze topatleet in spé het natte oppervlak.
De gewaagde poging zou door Mart Smeets al snel
met een 8,9 beloond worden en de familie Jongejans
had onherroepelijk de koffers kunen pakken. Over
talent gesproken. Wat de man uit omroepland echter
niet had kunnen, maar wel had willen, zien was het
intieme kontakt tussen de atleet en de licht getinte
emaille bekleding van het zwembad. Het had iets
weg van de Paus op honeymoon in een kuuroord. De
wijze waarop deze Roomse cowboy het kontakt tus-
sen mens en aarde in beeld weet te brengen is
slechts door weinigen van ons te evenaren. Hijj is zo
ongeveer de Klazien uit Italié, de John Wayne van het
Vaticaan. Dat is overigens de reden dat de Sint op
een paard rijdt. Puur een combinatie tussen de revol-
verheld van het witte doek en onze gemijterde
vriend uit Rome. En ach, iedereen maakt wel een een
foutje. De Paus ook. Zelfs hij maakt wel is een mis-
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stap of struikelt over een door CNN getrokken T.V.-
kabel om zo iets harder dan geplanned het zojuist
ontdekte land te kunnen kussen. Bij de recordpoging
van de getalenteerde zwemmer was jammergenoeg
ook een misrekening gemaakt. Vol overgave beland-
de hij, in een vertikale vlucht, met zijn gloednieuwe,
's ochtends nog grondig gepoetste, ivoor op het licht-
blauwe tegelwerk. Een goede cowboy vertrouwt
immers blindelings op zijn kunnen Een pijnlijke con-
frontatie bleef hem dus niet gespaard. Bij boven-
komst konstateerde de dienstdoende leraar een
gapend gat tussen de blinkende rij tanden.

De vrome man uit Italié ontvangt op ieder vliegveld
en warm onthaal, Johnny na ieder schot een bonus
en de familie Jongejans wordt onder medailles bedol-
ven. Voor onze dappere duiker was ook een mooie
prijs geregeld. Na een waanzinnige ontmoeting met
zijn ouders en een tandarts besloot men hem toch
iets blijvends te geven. De keuze viel al vrij snel op
een uit meerdere soorten metalen bestaande beugel
met de bijbehorende elastieken en stelschroeven om
de spleet dicht te trekken. Het heeft totaal zo'n jaar
of vier geduurd voordat het gebit volkomen tochtvrij
kon spreken. Als extra bonus ontving de atleet ook
nog een blijvend stuk metaal achter de tanden om
het geheel op zijn plek te houden.

Veel psychische narigheid heeft onze atleet niet gele-
den Hij wordt alleen steeds weer aan het feit herin-
nerd als het alarm in het controlepoortje van de
disco of op Schiphol afgaat. Dat kost hen iedere keer
weer de nodige moeite. Nee laat dat duiken maar
over aan de professionals, niets voor meij.

Menno van der Meij
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Schuld

Hoera, eindelijk was ik 18 jaar.

Nu begint het leven, op m'n verjaardag kreeg ik van
m'n ouders m'n eerste autorijles. Hardstikke ner-
veus stapte ik in de auto en dacht bij mezelf: ‘zal ik
het ooit leren’.

Na enkele lessen ploeteren mocht ik de derde en
vierde versnelling bedienen, dit leverde weinig tot
geen problemen op. De ene keer ging alles goed en
de andere keer echt alles fout.

Zo reed ik ook een keer op een rotonde af, zegt mijn
rij-instructeur, we gaan deze vandaag driekwart
rond. Dus ik zei ‘oke’, heel ingespannen was ik bezig
en kwam dan tot de conclusie dat ik hem helemaal
genomen heb. Dan zegt de instructeur heel rustig,
we doen dit nog een keer en nu driekwart rond. Ik
nam mezelf voor om het nu goed te doen, dus weer
die rot rotonde op en prompt nam ik hem weer
helemaal. De instructeur begint te lachen en vraagt:
‘ wanneer neem je hem nou driekwart?’ Dus nog een
herkansing. Voor de zekerheid vraag ik nog of 1k er
daar af moet en wijs het punt aan. Dus nu doe ik
alles volgens de regels en rijd de rotonde driekwart
rond. De instructeur helemaal gelukkig en om het
nooit meer af te leren mocht ik die rot rotonde nog
een keer doen. Deze keer ging het wel goed. Na vele
lessen is het dan zover, ik mag afrijden.

Vele kleine dingen gingen fout en ik dacht nog, ik
slaag nooit. Maar tot mijn eigen verbazing had ik
toch mijn rijbewijs gehaald.

Helemaal gelukkig was ik, en dan op zoek naar een
auto. Na vele auto's te hebben gezien zag ik dan de
auto van mijn dromen staan. Dan, na een paar
maanden begon de ellende. De auto begon te stotte-
ren en op een gegeven moment lag de maximum
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snelheid bij de 80 km/uur. Ik een afspraak gemaakt
bij de garage en deze repareerde de auto weer. Maar
ik kreeg wel een rekening van een paar honderd gul-
den. Dit kon ik nog net betalen, dankzij het geld van
de bijbaantjes. Maar na enige maanden gebeurde
precies hetzelfde. Dus ik besloot om de auto te ver-
kopen. Dit ging me wel aan m'n hart..

Dus een andere auto gekocht.

De eerste maanden ging het allemaaal goed, maar
toen sloeg het noodlot genadeloos toe.

De verplichte APK-keuring, de chassisbalken verrot.
De auto was niet meer te maken en ik barstte bijna
in huilen uit.

Toen zag ik die advertentie. Je kon een lening sluiten
tegen een voordelige rente. Ik ging hier gelijk op af
en toen ik een paar uur later weer buiten stond had
ik een lening.

Ik naar de garage en daar stond de auto van m'n dro-
men en kreeg er zelfs nog garantie op.

De lening afbetalen viel toch wel tegen want ik had
bijna al m'n geld nodig om de verzekering, belastin-
gen en benzine te betalen

Dan op een sombere, regenachtige dag gebeurde het.
Ik reed op een bochtige weg en zag een konijntje
oversteken. Ik met mijn kleine hartje schrok en
maakte een uitwijkmanouvre. Deze ging goed maar
doordat het wegdek glad was gleed de auto door en
zag ik opeens een hele grote boom op me afkomen.
Ik mankeerde gelukkig niets, maar mijn auto zat
flink in elkaar. De politie vertelde dat mijn auto
total loss was en ik barstte in tranen uit.

Na een paar dagen drong het pas goed tot mij door,
ik was niet alleen mijn auto kwijt maar had ook nog
een gigantische schuld bij de bank.

Dit, een lening, is eens maar nooit meer!
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Abseilen

Op de middelbare school, het St. Michael College, in
mijn geval, ging je ieder schooljaar op werkweek. In
de eerste gingen we een weekje naar Appelscha in
een bungalowpark. Zes giebelende pubers per bun-
galow, overdag allerlei activiteiten en 's avonds
feest..
Aan het eind van het tweede leerjaar mocht je vrij-
willig mee op trektocht. Dit hield in dat je een week
lang op de fiets door Nederland ging trekken.
Overslaan dus! Voor de derde klassers stond er een
survival week in de Ardennen op het program. Nu
ben ik wel niet zo atletisch gebouwd en sportief aan-
gelegd toch vond ik dat ik mij hieraan niet kon ont-
trekken.
Ik schafte een paar stevige loopschoenen aan, leen-
de een rugzak en vertrok vol goede moed per trein,
bus en benenwagen naar Belgié.
De week werd georganiseerd door het OUTDOOR
CENTER . De bedoeling van de medewerkers van dit
CENTER was duidelijk: ons lichamelijk zo afmatten
dat we de rest van de schoolvakantie hard nodig
zouden hebben om te rehabiliteren.
Op het programma stond onder andere:

25 km lopen

vlot bouwen en varen

een dagje grot kruipen

mountain biken

berg beklimmen en abseilen
Vooral dit laatste zag ik met lede ogen tegemoet. Na
vier dagen afzien en overal pijn moest ik er op de
vijffde dag dan toch aan geloven. We begonnen
's morgens in alle vroegte met een stevige wande-
ling. Op onze weg kwamen we wat oefenbergjes
tegen die we geacht werden te beklimmen. Met
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van de begeleiders, klasgenoten en plaatselijke
brandweer kwam ook ik telkens weer boven. Al snel
stond het huilen mij nader dan het lachen. Helemaal
boven gekomen mochten we even over de rand van
de rotswand kijken. Nu was ik 100% overtuigd; ik
ging niet abseilen. Langs een smal en glibberig paad-
je, met aan de ene kant niets dan rots en aan de
andere afgrond kwamen we aan de voet van de rots-
wand aan. Een van de begeleiders liet ons zien wat
de bedoeling was. Hij deed een tuigje aan en beves-
tigde dit aan het klimtouw dat boven om een boom
was gewikkeld. Als een aap klom hij daarna naar
boven en binnen enkele minuten zoefde hij weer
naar beneden . Nu was de beurt aan ons. Mijn maag
keerde zich om en de zenuwen gierden door mijn
keel. Ik liet iedereen voorgaan en ging een klein
beetje dood. Toen ik het niet langer kon uitstellen
wurmde ik mijzelf in het tuigje en liep met knikken-
de knietjes naar de rotswand. Onder de bemoedigen-
de woorden van mijn klasgenoten begon ik te klim-
men. Geschaafd en gehavend kwam ik na ongeveer
een half uur boven. Maar nog was deze verschrik-
king niet over. Ik moest nog naar beneden. Met je
rug naar de afgrond en op het randje moest je je
langzaam tot je vertikaal hing laten zakken. Dan kon
je met kleine sprongetjes naar beneden. Langzaam,
heel langzaam kwam ik steeds dichter bij de grond.
Heel even dreigde het toch nog mis te gaan. Paniek,
ineens hing ik op mijn kop. Niets aan de hand riep
de begeleiding. Gewoon afzetten met je voeten en je
komt vanzelf beneden. En jawel, onder het gejuich
van mijn opgeluchtte klasgenoten kwam dit vreselij-
ke avontuur tot een einde. Dat was:

Eens maar nooit meer !!
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Nawoord

Het ging niet altijd even vlekkenloos, niet iedereen
was het altijd met een beslissing eens, maar het is
er... ledereen is inmiddels klaar met de tekst voor het
gt-boekje. Alles sluit op alles, dat is dus ook goed
geregeld. Er is een voorwoord, een inhoud, een colof-
on, aan het nawoord word gewerkt. Als ik hieraan
bezig ben gaat alles tot nu toe voorspoedig. Hoelang
dit zo blijft weten we niet. Wat moet er nog gebeu-
ren: Foto's maken, foto's inscannen, films uitdraaien,
monteren, platen maken, drukken, en dan de afwer-
king nog.

Waar slaat bovenstaande eigenlijk op, wat kan jou
het schelen wat er nog allemaal gedaan moet wor-
den. Bovendien is alles al gedaan anders zou je nu
niet zo'n fantastisch boekje in je handen hebben. Het
boekje is te lezen, er staan foto's in en het zit netjes
in een omslag, wat wil je nog meer!? Ja, een stukje
interesante tekst zou natuurlijk niet gek zijn, maar je
kan niet alles verwachten van een klas als de onze.
We hebben natuurlijk allemaal onze uiterste best
gedaan om er iets leuks van te maken, maar als we
echt zouden kunnen schrijven waren we wel naar
een andere school gegaan.

Genoeg gezeur, ik hoop dat je met het lezen van dit
boekje een leuke tijd hebt gehad, zo niet kan je altijd
komen klagen bij een medewerker. Geef dit boekje
een eervolle plaats in je boekenkast of gooi het ten-
minste niet meteen weg..
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