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EEN (ON)GELUKJE

Vragen ze je een autobiograaf te schrijven voor het
GT boek, niets is zo moeilijk om dan maar inspiratie
te hebben.

Je kunt dan wel standaard gegevens verwerken
zoals je geboortedatum, waar je woont wat je
opleidingen zijin geweest.

Alleen als je twee van die verhaaltjes hebt gelezen
kun je het GT boek wel in de hoek gooien want om
nou 14 van die verhaaltjes te lezen is wel erg saai.
Inspiratie, een leuk woord, maar wanneer krijg je nu
inspiratie!, als er een ware ramp gebeurt, en op dat
moment heb je geen pen en papier bij je.

Leuke momenten, ook nog zoiets, je kunt er wel
over vertellen maar zien andere opdat moment er
wel de humor van in, het is het proberen waard.
lets grappigs is dat als alles mis gaat en je er zelf
nog om kunt lachen (HA HA).

Je zit lekker op school in je strakke broek, OH, je
ziet de bui al hangen, Jammer, en je scheurt uit je
broek een hoop gekraak en dan moet je de gehele
dag nog door, blij toe dat je met alleen meiden in
de klas zit en het feit dat je een lange trui aan hebt,
wat een mazzel!!.

Nou na de kooklessen kun je eindelijk naar huis

krijgt er iemand eens even het idee om me af te
snijden en dan even zijn traper in mijn voorwiel te
stoppen. Een hoop lawaai ik lig op straat met een
voorwiel als een banaan. Een hoop gelach om mijn
heen, ik kom ook al niet meer bij (HUM ,HUM).1k
vergeef het de gene die me dit aan gedaan heeft
nooit meer. Een vriendelijke medestudent biedt
aan om op mijn fiets te fietsen, want je moet
minstens kracht training doen om vooruit te
komen. 1k stap op zijn fiets zonder enig vermoeden
en na de eerste trap een geratel, en wel de ketting
ligt eraf met gevolg dat mijn medestudent kon
lopen en ik als nog kon gaan fietsen op mijn opoe
fiets met bananen wiel, wat een klus.

Getekend: Carina Andrea.







[kke

Er was eens. Hoeveel boeken beginnen er niet zo,
dus waarom zou ik het voor mijn autobiografie ook
niet kunnen gebruiken. Het is namelijk niet mijn
bedoeling om in het televisie programma van
Boudewijn Buch uitverkozen te worden tot het
verhaal van de maand. Mijn stellingsname bestaat
uit louter het volgen van de opdracht: Maak een
autobiografie van maximaal 2000 tekens. Nu kan ik
braaf al mijn persoonlijke gegevens met maten en
gewichten gaan zitten opratelen. Maar ik denk niet
dat daar iemand in geinteresseerd zal zijn. Of ik
moet later heel beroemd, of rijk, of machtig, of
geliefd, of president of paus worden. Dan zal mijn
werk van vroeger misschien wel in de belangstelling
staan. De sterren hebben echter nog geen
voortekenen gegeven, dus ik maak mezelf geen
illusies rijker en blijf wie ik ben. Wat er op neer
komt dat ik altijd een zootje onzin aan het
uitkramen zal zijn.

Genoeg gezwamt! Lang verwacht, niet gekomen,
Toch gewacht en wel gekomen: De gegevens van
........... Erwin Boelhouwer!!!

Ik ben geboren in 1966 in Amsterdam-West. Om
precies te zijn in de Jan Evertsenstraat 63 3 hoog
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(niet achter). Ik ben iemand van het mannelijke
geslacht, die op zijn twaalfde verhuisde naar
Paling-City (het voormalige Volendam). Alvorens ik
op de Grafische M.T.S. verzeilt raakte heb ik vijf jaar
gedaan over 3-HAVO. lkzelf wijt deze depressie aan
het feit dat deze periode samenging met de
zogenoemde “magere jaren” van het nederlandse
voetbal. Doordat er ons nu meer internationale
successen te wachten staan, is mijn zware
depressie overgegaan in een laaghangende
bewolking. En ik verwacht aan het einde van de
jaren tachtig mooi zomerweer. Hieruit kunnen de
weinige lezers van dit stukje tekst wel opleiden dat
ik een trouwe voetbalsupporter ben van Ajax,
Volendam en het Nederlandse Elftal. Genoeg
geouwenhoert; ik zit ongeveer aan mijn 2000
tekens. Ik zou zeggen: Kom langs in Paling-City
want we moeten het daar hebben van de touristen
(besteed er zo veel mogelijk geld)

Erwin Boelhouwer
GT 1987/1988
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Een kind is hij bie
3ich 30 boelt als u beqrijpt
twat ik bedoelt.

Toen ik nog een klein jongetje was speelde ik altijd
graag buiten. Ik verzon dan altijd de meest
fantastische verhalen. Meestal deed ik dat in bijzijn
van een vriendje Jasper. Over het algemeen speelde
we Dictectiveje, Ontdekkingsreizer of
Verzetsrtijdertje en laat me je dit vertellen we
hebben wat moorden opgelost. Ook het
geheimzinnige vennetje dat op een van de
terreintjes lag hebben we velen malen opnieuw
otitdekt. Soms bouwde we van wat planken en wat
oude lakens zeilende vlotten deze waren echter te
klein om op te staan, maar toch hadden we
komplete driemast volschepen aan een wollen
draad door de gracht varen. Voor onze vloot
hadden we zelfs een geheime haven gebouwd van
waar we onze acties ondernamen. Dit was
welliswaar niet meer dan een afgebrokkelde kade
muur, maar het voldeed uitstekend. Als kind zijnde
heb ik heel wat weken op Terschelling rond
gebanjerd en als je Terschelling een beetje kent dan
weet je dat er weinig plekjes te bedenken zijn waar
je beter soldaat van Oranjetje kan spelen dan op
Terschelling. Dit prachtige eiland, gelegen in het
Friesche gedeelte van de Waddenzee is voor de
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gewone Hollander alleen bereikbaar via de
veerdiensten vanuit Harlingen. Deze

overtocht beschouwde ik als kind, en nu nog, als
een grote gebeurtenis. Deze reis die via de
Polledam, Blauwe slenk, Vliestroom en schuitegat,
of bij grote diepgang en laag water door het °
Noorder Schuitengat, naar West-Terschelling leidt
is voor iemand die de Brandaris als ‘s lands
mooiste en romantische vuurtorens ziet, een
ontroerende bezigheid. Ach nu als Grafische M.T.S.
er speel ik niet meer op onbebouwde landjes want
deze zijn net als de geheimzinnige vennetjes
allemaal volgebouwd met wanstaltige gebouwen.

‘Ook de zeilende vlotten en mijn vriendje Jasper

behoren tot het verleden. Het is allemaal weg die
jeugd. Maar toch als je goed kijkt zijn er andere
dingen voor in de plaats gekomen. De braak
liggende terreintjes zijn wat groter geworden en
men spreekt er een andere taal. Het verstopte
vennetje smaakt nu zout. De houten vlotten zijn nu
van staal en ik kan er nu wel op staan. Ook het
onderzoekende gedeelte is nu veranderd, eigelijk is
alleen de aard van het speelgoed veranderd.

Maar gelukkig! Terschelling en ik zijn het zelfde
gebleven.
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GEBOREN

‘Ben je erbij gebleven, bij de bevalling?’

'Of ik erbij gebleven ben? We waren op visite! Bij
Anton en Wilma. We zaten met een heel stel te
scrabbelen. Vraagt Annemiek ineens: Anton heb je
misschien even een paar oude kranten voor me?
Huppeta. Angela. Maar nou gaatie voorlopig achter
slot en grendel.’

‘Dat is geloof ik wel een gemakkelijke, he,
Annemiek?

'Die? Die heeft de hele achtste maand nog
gewaterskied'.

'Tkéheb een bandopname gemaakt, van z'n eerste
schreeuw'.

'Handig. Wie weet kan Ringo later nog 'ns X
terugluisteren, als hij onderweg ergens met zichzelf
in de knoop raakt. Het was toch een jongetje?’
'Jawel, maar hoe kom je bij Ringo? Hij heet Remko
hoor'.

'Nee, ik had het over iemand anders. Maar heb je
dus alleen een bandje?’ .

‘Nou helemaal gaaf is het niet, want het is op een
cassetterecorder en de batterijen waren bijna leeg
maar je hoort duidelijk iemand schreeuwen.
Remko.’

'Maar verder heb je geen geboortebewijzen? Ook
geen foto's van het moment?’
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'Dat dus niet nee.’

'Maar je bent er toch bij geweest? Dan had je toch
net zo goed foto's kunnen nemen?’

'Tk ben namelijk nou ook weer niet zo'n held in die
dingen. Tk was er wel bij, maar in het halletje dus,
ook omniemand in de weg te lopen.’

'Heb je je microfoon dan om de hoek van de deur
gehouden of zo?’

'Af en toe ging er een zuster in en uit en dan zette ik
hem even aan dus.’

'Nou maar de volgende keer moet je echt met je
toestel een plaatsje aan het voeteneinde zien te
krijgen hoor. Of huur dan een fotograaf, als je er
eng van wordt. Jongen dat is toch het mooiste, het
wonderbaarlijkste wat er bestaat?’

‘Het is wel fantasties, inderdaad.’

‘Nou dan? Bij de eerste heb ik destijds een
sneltekenaar laten komen, plus mijn camera’s en
een recorder; Bij Janis, de middelste, hebben we
met drie man staan filmen en het is dat Annemiek
de laatste, want nou gaat de kraan dicht, ineens op
visite voor de openhaard-kreeg en dat er alleen een
boxje uit negentientien in huis was, want ik had
alles dus weer helemaal willen opnemen, beeld en
geluid en wat mensen uitnodigen en Willy Alfredo
voor het commentaar, om dat ook meteen op
tenemen. Heb ik dat allemaal voor elkaar, krijgt die
maffe meid dat kind geheel onverwacht op een
ander adres! .Hebben we maar een beetje lullig dit
is het begin staan klappen, met die mensen.’
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[nspiratie

3 uur 's middags

Ik ben inspiratieloos. Idee. Weet je wat soms helpt
als je geen inspiratie heb, dronken zijn maar dan
ook wel behoorlijk.

Half twee s'nachts

Hier ben ik weer een klein overzicht van hoe ik er
voor sta dronken en bezopen, nu kan ik teminste
vertellen over iets waar ik het met iemand over had,
namelijk over... over... godverdomme nu ben ik
vergeten waar ik het over had. Net zat ik nog te
ouwehoeren en nu weet ik het niet meer. Ben ik
dan weer zo snel nuchter, terug naar de kroeg heeft
geen nut meer want ik ben plat zak en als ik er bijna
ben dan is hij bijna dicht. Ik heb nog een idee, een
joint maar dan ook wel een stevige want ik ben wel
aan een behoorlijke dosis inspiratie toe

Ander half uur later

Tk vlieg over alles heen, ik zie zoveel dat dat niet te
beschrijven is, sterretjes, vogeltjes, plantjes, zoveel
prachtig gewoon, nu heb ik werkelijk genoeg van
dat inspiratie dus ga ik mijn pen maar pakken.
Jezus waar is mijn pen gebleven ik zie hem niet,
alleen maar beestjes en slangen, hoe moet ik nu
iets op papier zetten, en zo veel zin heb ik niet
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omdat ik er geen zin in heb.

De volgende morgen

Veel gevloek, verkeerde been als eerste uit bed,
radio staat te hard, een kater en nog steeds niets
op papier. Eerst even goed eten en sterke koffie.

's Middags 3 uur

Volgend idee. Het schijnt zo te wezen dat als je een
dodelijk ongeluk krijgt je, je hele leven voorbij ziet
komen. Dus als ik een ongeluk krijg heb ik dat ook
en dan heb ik meer dan genoeg om over te
schrijven, want er is altijd wel iets tussen dat ik kan
gebruiken en nu vergeten ben.

Ik sta nu dus op het fietspad en er gebeurt nog
niets, wacht even daar komt een fietser, hij ziet mij
en ik zie hem en stap voor zijn wiel, hij probeert te
ontwijken en ik niet. Hij remt begint te vioeken en
ik, ik denk mislukt. Een brommer nadert, ik wacht
tot hij dicht genoeg genadert is, en neem een
sprong!! Hij raakt mij en ik voel een ongelooflijke
pijn maar ik zie niets. Hij had gelukkig niets dus
reed hij door. Ik denk niet dat dit iets wordt en ga
naar huis, jammer alles mislukt. Plotseling...
bamm... Ongelooflijk, lezers ik ben zojuist
aangereden door een auto, ik voel geen pijn en
hang boven de gaos, ik zie de paniek, ik zie mijn
hele leven, probeer pen en papier te pakken maar
ik kan mij niet meer bewegen, en terwijl ik langzaam
omhoog stijg denk ik. Ik ben te laat.
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AUTOBIOGRAFIES

is dit stukje, deze bijdrage bedoeld, maar eigenlijk
vind ik dat het niemand wat aangaat; ik vertel het je
wel als dat nodig is. Daarbij, wie wil er nou lezen
dat er weer iemand na de Havo zo stom is geweest
om maar naar de grafische m.t.s te stappen. Vier
jaar ellende, maar ook wel lachen. Wie wil dat nou
weten, over twee jaren van
langzaamaan-vanalleswat-en vanniksniks, gevolgd
door een rondborstige veertigurige
stage/werkweek met vergoeding en dan als
uitsmijter een ‘afrondingsjaar’, vol met
bewijs-maar-dat-je-'t-kan.

NEE, dat hoef ik allemaal niet nog 'ns te lezen, hoor
ik u mompelen. Maar ja, ook deze weg mag niet
onbelopen blijven en misschien rolt er nog iets
vruchtbaars uit.

HOE kom je erop (-eraf) om je aan te sluiten bij de
grafische wereld? Dat zijn toch allemaal vakidioten,
die het de hele dag over augustijnen en
Heidelbergers hebben? Wie haalt het in zijn hoofd
om daarbij een middenkaderfunktie
in-'t-bedrijfsleven te ambieren? Ik kan alleen maar
aanvoeren dat ik het niet zo bedoelde, mijn
mogelijkheden om het helder voor ogen te kunnen
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zien waren te beperkt. De keuze was vrij snel
gemaakt, eigenlijk was niks echt leuk, en 't kon zo
bevredigend zijn om een paar lijntjes en tekentjes
Op papier te zetten en om technies op knoppen te
drukken, dus dan dit maar.

WIE heeft er nog dat droomidee van die grafische
wereld, vol vakmanschap en toewijding? Bij mij is
dat idee, als ik dat al had, in het stagejaar
vakkundig en met toewijding de grond in geboord.
Je stapt binnen in een wereld gevuld met
onderlinge frustraties en machtsverhoudingen, met
vriendjesdiensten en hij-wel-en-die-niet. Mocht dat
representatief zijn voor de hele 'wereld’ dan houd ik
de eer aan mezelf, en uit de dingen die je zo nu en
dan ter ore komen begin ik al aardig te beseffen dat
't voor mij vooralsnog niet de tijd is.

EIGEN schuld, dikke bult & so on. Is er iemand die
het wel weet? Wie maakt mij weer enthousiast? Het
werkt dodend om er elke dag weer achter te
moeten komen dat dit het niet is, deze opleiding in
ieder geval niet and what about die grafische
wereld? Wat is dat en houdt dat voor mij in? Wie
zegt mij wat ik hierna ga doen? Misschien wel
verder studeren, maar loop ik dan niet de kans om
weer in hetzelfde schuitje ten onder te gaan?
GENOEG vragen zonder antwoord. Het is nu zaak
om dit af te maken en met 't papiertje verder te
gaan, de wijde wereld in.....

Uw collega, Jasper Hazevoet.
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Mijn levensverhaal

Ondanks dat ik dit heel vervelend vindt heb ik me
er toch toe bewogen om een auto-biografie te
schrijven

In 1968 ben ik ter wereld gekomen, als jongen. 1k
werd Ronald genoemd, wat ik toen nog niet zo heel
erg vond. Ik ben geboren in Hoorn, waar ik nu nog
steeds in het zelfde huis woon, als waar ik geboren
ben. Ik ben hier heel blij mee omdat Hoorn een
hele gezellige stad is om te wonen maar ook omdat
er in de zomer een heleboel verschillende
activiteiten worden georganiseerd waar zeer veel
toeristen uit binnen- en buitenland komen. Toen ik
werd geboren had ik meteen twee zussen, één van
vier jaar en é&n van acht jaar.

Na lange periodes waarbij ik ten opzichte van mijn
zussen werd achtergesteld, kwamen mijn ouders
toch tot het inzicht dat ik de leukste van hun drie
kinderen was.

Nadat ik vlekkeloos de kleuter- en de lagere school
voorbij stoof ging ik studeren aan de Havo, wat
geen groot succes was. Na de eerste klas mocht ik
nog net over naar de tweede klas, maar doordat er
een gebrek was aan zin om huiswerk te maken
moest ik na de tweede klas toch een stapje terug

26

doen naar de Mavo. Dit is achteraf een groot
succes geworden.

Zonder enigzins iets aan mijn huiswerk te hoeven
doen doorliep ik de derde en vierde klas en ik
slaagde ook nog met redelijke cijfers. Toen kwam
de keuze van de beroepsopleiding, deze keuze viel
op ‘graficus’. Dus elke dag met de trein naar
Amsterdam, waar ik elk jaar krap aan verder mocht
gaan

Naast school heb ik altijd zaterdags en in de
vakantie gewerkt bij een agrariér, waardoor ik nu
een echte werkers mentaliteit bezit.

Als hobby had ik jarenlang de voetbalsport in de
actieve vorm, maar dit is sinds twee jaar
omgeslagen in een passievere vorm van deze sport.
Tevens vindt ik de meeste balsporten leuk om te
zien, behalve handbal en korfbal. Maar de mooiste
sport vindt ik honk-/softbal, hoofdzakelijk doordat
dit taktisch een zeer hoogstaande sport is.

Er zijn bepaalde dingen waar ik zeker niet tegen
kan, dat zijn tuinbonen en als iemand mij in de
maling probeert te nemen. Daartegenover vindt ik
het wel leuk om iemand anders in de maling te
nemen.

Ronald Keesman; GT 1987/88
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DIT BEN IK

Mijn naam is Edwin Molenaar en ben geboren op 7
oktober 1966 in Zaandam in het oude ziekenhuis en
na een paar dagen ben ik naar Westzaan gegaan
waar ik nog steeds woon.

Mijn hobby's zijn korfballen, lezen en sinds kort een
beetje fotograferen.Indit boekje wil ik het hebben
over korfballen in welke ploeg je speelt en hoe oudt
je moet zijn om naar een andere ploeg te gaan.

De reden dat ik ben gaan korfballen is zo omdat
mijp ouders veel voor de vereniging deden en nu
nog doen ging ik als acht jarige ook op korfbal want
dat was in de buurt want de voetbal vereniging was
aan de andere kant van het dorp en dat was veel te
ver weg.Meestal ging het zo dat iedereen die in het
noorden woont op korfbal ging en degen die op de
zuid wonen op voetbal dit was voor iedereen het
dichtste bij.

Op mijn achtste ben ik gaan korfballen en ben nu
aan mijn dertiende seizoen bezig. Mijn loopbaan
ziet er als volgt uit:Via de pupillen in vier jaar naar
de aspiranten daar heb ik wederom vier jaar
ingespeeld met als hoogte punt het
kampioenschap van noord holland in aspiranten
A.Toen twee jaar junioren en gepromoveerd naar
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de hoogste afdeling die daar mee te behalen
is.Wegens blessures in de selektie vroeg men of ik
een jaar vervroegd over wou naar de senioren waar
ik in het tweede terecht kwam.Na een vroegtijdige
trainers wisseling en een blessure bij een speler
kwam ik na een half jaar in het eerste team terecht
en tijdens de laatste wedstrijd van het seizoen
scheurde ik na een kwartier spelen mijn
enkelbanden wat mij een operatie en zes weken
gips opleverden.

Het seizoen daarop kwam ik toch weer in het eerste
wat tot nu toe niet veranderd is. Alleen in de zaal
(wij hebben twee competities één in de zaal en één
buiten de eerste gebeurd in de wintermaanden
waarbij de kans groot is dat de velden afgekeurd
worden)ben ik nog niet hoger gekomen dan het
tweede team wat op zich niet slecht is maar
iedereen wil graag zo hoog mogelijk spelen en dit
seizoen 87/88 maak ik denk ik een aardige kans om
in het eerste team te komen.

7o dat ben ik dus en hoop dat je het leuk vondt om
te lezen want daar ging deze opdracht om en
natuurlijk om met de apparatuur van school te
werken.
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MODDER

Het moet een jaar of 23 geleden zijn dat ik met
beide billen op deze aardkloot werd afgeleverd.
Mijn eerste levensjaren waren die van vele
ontdekkingen, zoals deze bij veel jonge mensen
plaats hebben. Zo leerde ik dat water zowel koud
als warm kon zijn, vuur meestal heet ook al werd er
wel eens anders beweerd en dat mijn moeder niet
zo blij met me was als ik weer eens als een varken
in de modder had liggen rollen.

Mijn eerste ervaring met de grote mensen
maatschappij had ik zo rond mijn vijfde levensjaar.
Ik werd toen geconfronteerd met het begrip school.
Voorimij een wat vaag begrip maar daar maakte
men zich in die tijd niet zo druk over. Mijn moeder
trouwens wel. ledereen die wel eens op een markt
heeft rond gelopen kent natuurlijk de taferelen van
blatende schapen, loeiende koeien en
schreeuwende varkens. Zo moet het bij mijn
vervoer naar school ook ongeveer gegaan zijn.
Rond mijn twaalfde werd ik geacht om me, na een
jarenlange opleiding, staande te kunnen houden in
een maatschappij van onbegrip en verplichtingen,
want is het voor een kind van twaalf niet
verschrikkelijk om uit zijn zo vertrouwde omgeving
van moddersloten, speelplaatsen en zandbakken
verbannen te worden? Mijn moeder vond dat dus
niet want zij had zolangzamerhand de balen van
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mijn voorliefde voor alles wat goor en vies was. Met
mijn kindertijd was het dus voorgoed gedaan,
althans dat vonden zij die mij iets probeerden bij te
brengen in de jaren die volgden na mijn laatste
modderbad.

Zelf was ik er nog niet geheel achter, was ik nu een
jong volwassene of was ik een oudkind? Volgens
mij was in die eerste tijd nog steeds het sterke
kinderlijke verlangen aanwezig om eens lekker door
de modder te banjeren en om van kroos verstikte
stinksloten te doorwaden (met laars en tot
enkelhoogte). Misschien was dit het eerste teken
van het jong volwassen worden, eerder in mijn
leven moest aan een gewaagde oversteek natuurlijk
minstens een natte laars overgehouden worden.
Deze ondernemingen moesten altijd stiekum
gebeuren en vaak had het daarom ook in de late
avonduren plaats, zodat wandelaars niet
argwanend naar mijn met prut en kroos besmeurde
laarzen zouden kijken en mij het etiket gestoord op
konden spelden.

Door een plotselinge omwenteling in mijn leven
(niet door Hem) begreep ik waarom ik al die tijd
tussen vier van die klootmuren heb moeten zitten.
Nu, 23 jaar nadien ben ik zover, dat ik binnen
afzienbare tijd de grote sprong ga wagen. Klaar
gestoomd als graficus moet ik me dan handhaven
in de echte grote mensen maatschappij. Hoe mij
dat zal vergaan leest u misschien in een volgend
biografie.
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Hallo, ik ben Bart Overbeek. 1k moet voor een
eindexamenopdracht een autobiografie schrijven
die hieronder volgt. Nou daar gaat ie.

Ik ben op 12 juli 1965 geboren in Amsterdam en
heb daar maar één jaar gewoond. We zijn toen
verhuist naar Weesp. Mijn familie is later nog
uitgebreid met een zusje.

Ik ben na de lagere school naar de Mavo gegaan en
heb deze in de gestelde tijd doorlopen. Na de
Mavo ben ik naar de Havo gegaan die ik ook met
goed gevolg heb doorlopen. Na deze school begon
eindelijk een echte opleiding: de Grafische MTS in
Amsterdam. De eerste twee jaar heb ik ook weer
goed doorlopen. Het derde jaar bestond uit een
stagejaar. Ik heb stage gelopen bij De Boer in
Hilversum waar ik erg veel heb geleerd. Tijdens
deze stageperiode heb ik examen kostprijs en
calculeren gedaan, dat ik gehaald heb. Als dit jaar
nu ook nog even lukt dan ben ik tevreden.

Ik weet nog niet precies wat ik later wil gaan doen
maar ik zie genoeg leuke baantjes in de bladen
staan. Het liefst ga ik iets doen in de techniek.
Om wat bij te verdienen werk ik in het bij een
slijterij. Het leuke is dat ik zelf totaal niets drink,
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maar dat weten de klanten natuurlijk niet als ik ze
een wijn adviseer.

Echte hobbies heb ik eigenlijk niet. Ik zwem eens in
de week, ik hou van fotograferen, ik ben gek op
hologrammen en ik lust graag een Big-Mac.

Ik ben sinds 28 januari van dit jaar verloofd met
Anita waar ik geen spijt van heb. We willen na
school eerst gaan werken zodat we wat geld
hebben en dan gaan samenwonen of misschien wel
trouwen. Of we kinderen nemen dat weten we nog
niet.

Ik hoop dat we dit boekje tot een goed
eindproduct kunnen brengen en allemaal slagen
voor ons einddiploma.
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AUTOBIOGRAFIE

Je moet 2000 tekens achter elkaar schrijven over je
eigen leven. Wanneer je geboren bent, je namen, de
scholen die je gedaan hebt enz. Allemaal vreselijk
interessant voor mensen die je niet eens kennen,
oftewel je bent geen beroemdheid. Als je bv. David
Bowie bent is je levensverhaal droeviger,
humoristischer, aangrijpender. Dus is het beste wat
je kan doen met deze 2000 tekens is de mensen
een of ander slap verhaal ophangen of verdekt over
je*eigen leven vertellen zonder namen enz. Net
alsof je een verhaaltje vertelt over iemand anders.
Bovendien zal er van het verhaal niet veel kloppen
omdat je toch de hele tijd zit te gokken of de 2000
tekens al vol zijn. Waardoor er telkens
onderbrekingen zijn van het schrijven en je je eigen
verhaal iedere keer opnieuw terug moet lezen om
te weten waar je over bezig bent. Bovendien is er
een 'uiterst leuk’ programma op t.v., Labyrinth.

Een programma waar 2 kandidaten proberen met
een pac-man mannetje proberen het midden van
het doolhof te bereiken d.m.v. hele leuke vragen.
Het publiek heeft blijkbaar vlak voor de
t.v.-uitzending een cursus Aaah’s en Oooh's gehad
of krijgt van een of andere regisseur bordjes voor
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hun neus wat ze moeten zeggen. Als ze dat niet
doen dan gaat waarschiinlijk de zweep erover. Als
het spelletje met het pac-man mannetje afgelopen
is en dus een van de kandidaatstellen gewonnen
heeft. Mag het gewonnen paar nog een spelletje
spelen. De een ziet een doolhof op een monitor en
de ander die hierop staat (op het doolhof) ziet
alleen maar een 'blauwe zee'. Ook heeft deze leuke
gele laarsjes aan. Hier moet je weer het midden
bereiken d.m.v. instructies van degene die achter
de monitor staat. Ook mag je in het midden ook
nog de spelleider omhelzen. Daarna krijgen ze te
horen dat hun geldbedrag is verdubbeld en ze op
de koop toe ook nog een computer hebben
gewonnen.

Alsof dit programma geen opvulling van de tijd was
volgt er ook nog een pauze met een klok die je na 2
seconden ook wel kent. Maar ja, het
spelprogramma was eigenlijk even interessant als
deze klok. Gelukkig heb ik vanavond nog iets
anders te doen dus ook geen behoefte om de t.v.
af te zoeken naar leuke programma'’s.

Martine Rohling
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TWEEDUIZEND

Tja, daar zit je dan. Er moet een verhaaltje
geschreven worden voor het GT-boekje.
Autobiografisch. Ik heb nog gevraagd of het ook
niet wat anders kon zijn. (het gaat toch immers om
het fotozetten!?) Maar nee, het moet over jezelf
gaan, over je hobby's en interesses of zo iets.
Weemoedig staar ik naar buiten waar de zon
schijnt. Tk wou dat ik zo zonder erover na te denken
tweeduizend tekens op papier kon zetten. Maar ja,
ie zittoch te denken dat er mensen zijn die het
zullen lezen en het een oervervelend en stom
verhaaltje zullen vinden. Waar alle vorige
GT-boekjes trouwens ook vol mee staan. Het enige
leuke in een van die boekjes vond ik een paar zeer
korte, maar toepasselijke beschrijvingen van een
aantal leraren. Niet autobiografisch dus, maar wel
leuk. Ik weet natuurlijk ook wel dat zo'n
autobiografische (weer zestien tekens) opdracht
heel leuk bedoeld is. Zo van; daar kan je over tien
jaar om lachen. Bovendien heb je zo een leuk
aandenken aan al je ex-klasgenoten en je gelukkige
en onbezorgde schooltijd. Die tijd waar je naar
terug schijnt te gaan verlangen zodra je de dertig
gepasseerd bent. Eigenlijk zou ik mijn bladzijden
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dan ook moeten vullen door de dagelijkse gang van
zaken te beschrijven. Zodat ik me bij het doorlezen
van dit boekje weer heel goed kan herinneren hoe
het werkelijk was. Hoe het is om op school te
komen om binnen twee uur absoluut geen puf
meer te hebben om wat dan ook te doen. Schrijven
over het Rombout-gevoel, maar nee, dat kan je niet
schrijven dat moet je voelen. Hoe het is om &én
van de laatste mooie zondagen van het jaar aan je
voorbij te zien glijden omdat je achter je bureau
huiswerk zit te maken. Tja, je moet wel, de preken
vliegen je om de oren. Je moet je huiswerk altijd
maken want anders dan zak je voor je examen. Er is
zelfs één leraar die dat serieus in praktijk wil
brengen. (ik wist niet wat ik hoorde)

Hoe het is om te balen omdat je nog steeds geen
tweeduizend tekens hebt geschreven. Maar ja, ik
geef toe, ik zit wel erg te mopperen, misschien lach
ik me inderdaad wel rot als ik een jaar of dertig ben
en dit boekje doorlees. Het is immers wel vaker zo
dat het de vervelende dingen zijn waar je het hardst
om kan lachen wanneer je ze al lang en breed
achter de rug hebt.

Annemarie de Roode







Beste lezer

Hoi, moet je nu eens horen, zitten we goed en wel
weer in de schoolbanken, krijgen we bij fotozetten
de opdracht om een autobiografie te schrijven, dat
we moeten bundelen tot een boekje van je
praktijkgroep. Wat een ellende, is dat niet
belachelijk. Weer zo'n verhaal van iemand die wat
over zichzelf wil gaan vertellen.

Weten ze dan niets anders te verzinnen?

leder keer hetzelfde liedje. Zo'n verhaal noemen ze
geloofiik een autobiqgrafie. Wat een woord
eigenlijk. Na de vele verhalen van andere mensen
beginnen ze niet eens meer aan mijn autobiografie.
Ik vind het eigenlijk gewoon bezigheidstherapie, of
psygologie, alleen wordt ik er niets wijzer van.
Vraag me niet waarom we niet gewoon een verhaal
mogen schrijven, want het antwoord hierop heb ik
niet. Maar ja, het is een opdracht, maar toch ga ik
proberen er onderuit te komen. Hoe, dat weet ik
nog niet, maar ik bedenk wel wat. Als je twee
autobiografieén gelezen hebt, heb je al geen zin
meer om de andere verhaaltjes te lezen, zo saai is
het. Dus miin tekst zal alleen gelezen worden door
de mensen dic achterin het boekje beginnen. Stel
dat ik niets anders weet te verzinnen en me gewoon
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aan de opdracht houdt, wat zou ik verder dan nog
kunnen vertellen? Aangezien het schrijven van
teksten, dus laat staan autobiografieén, niet mijn
sterkste kant is wordt het schrijven over mijzelf een
karwei... en dan nog tweeduizend tekens? Ze
vragen me nog al wat. Met de persoonlijke
gegevens ben ik zo klaar, en wat dan? lets schrijven
over volleyballen, of over mijn vriendin... dat zou te
persoonlijk worden! Daarbij komt nog eens dat het
niemand aangaat wat ik in mijn jeugdjaren allemaal
heb uitgespookt. Waarschijnlijk zijn we allemaal van
de kleuterschool naar de lagere school gegaan,
maar dat is toch niet zo interesant om een heel
verhaal over te schrijven. By the way, iedereen kan
dit verhaal lezen. Wat is er nu zo iets bijzonders aan
een autobiografie van iemand die je niet of
nauwelijks kent, inderdaad geen bal. En daarom
zou ik er ook zeker niet aan beginnen.

René van der Veen.




Nawoord

Dit boekje is gemaakt in opdracht van de leraren
van de Grafische MTS te Amsterdam. ledere auteur
heeft z'n best gedaan een tekst te verzinnen en we
hopen dat de lezer veel plezier heeft gehad met
onze hersenspinsels.
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