








hallo

ay

ik ben raymond

oh, zo heet ik ook

o ja, hoe heet jij dan

ik heet van den berg

wat doe jij

ik vertel iets over mij zelf
doe jij dat voor school

ja, de grafische school

dus dit stukje gaat ook over mij
heet jij dan ook van den berg
nes, ik heet raymond




Ik, Leendert Andries Boer, werd geboren op 23 oktober
1961 te Nieuwer-Amstel, het huidige Amstelveen.

Het huis waarin ik geboren werd wordt nog steeds door
de familie Boer bewoont.

Op 5-jarige leeftijd begon mijn schoolcarriére.
Achtereenvolgens doorliep ik de kleuterschool, de lagere
school en de M.A.V.O. De Theo Thijssen M.A.V.O.
doorliep ik echter minder glansrijk dan verwacht. Over de
oorspronkelijke 4 jaar deed ik 5 jaar.

Na de M.A.V.O. stuitte ik op de Grafische M.T.S., een
school waarvan ik het bestaan niet vermoedde laat staan
dat ik wist wat het woord “’grafisch ” allemaal inhield.
Door een wat meer gemotiveerde houding doorliep ik de
eerste, tweede en derde klas zonder veel problemen,
hopelijk gaat de vierde klas net zo makkelijk.

Het voordeel van een lange schoolcarriére is wel de vele
vakantiedagen die je hebt. Deze dagen worden dan ook
graag opgevuld met de nodige hobbies, zoals: lekker lang
uitslapen (als de hond teminste niet nodig uitmoet),
hardlopen, fotografie en lezen, veel lezen in een lekkere
luie stoel.

Veel toekomstplannen heb ik nog niet. Mischien ben ik
nog wel eens zo gek om voor me zelf te beginnen.

In ieder geval zie ik de toekomst niet zo somber in.’
Leendert Andries Boer, GT 2.




Ons familieleven

Wij waren thuis zo'n gemidddeld huisgezinnetje, met vier kinderen.
Ik had drie zusters en ik was dus mijn broer.

Mijn vader was maar een eenvoudige werkman, hij werkte in zo’n
fabriekje waar ze van die rollen linoleum maakten. ledere dag bracht
onze pa zo'n rolletje mee naar huis dat daar verloren was gegaan op
zijn werk.

Toch fijn dat hij dat zo meenam bij ons thuis op de vloer lagen al
zevenveertig lagen linoleum en op onze zolder stonden er nog
achthonderd rollen.

Om dit kwijt te raken sneed mijn moeder die linoleum in allemaal
kleine vierkantige stukjes, want wij moesten dat opgebruiken als we-
papier. Tk kan je verzekeren dat het met die taaie linoleum niet
gemakkelijk was. Ik was dat beu en had er iets op gevonden, maar
mijn zuster die verried mij altijd; 'Ma , onze Urbanus heeft zijn gat
weer afgeveegd met de kanarievogel’ Dat absorbeerde beter.

Mijn meter en mijn peter, die woonden ook nog bij ons. Ons huisje
was al zo klein, een keuken en nog een keuken. Dat was alles.

Wij zaten daar met vier kinderen, mijn vader en moeder en mijn
peter en meter liepen daar ook nog voor onze voeten. Die bleven
maar leven. Zij mochten hun oude dag bij ons blijven slijten.
Egenlijk mochten wij in hun huisje blijven wonen, want dat was van
hun. Maar ze mochten blijven.

Mijn meter die had geheugenverlies, overal op het linoleum van die
stukken geheugen. Ze had van de dokter een enorme fles pillen
gehad, voor haar hoofd. Ze mocht per dag een pilletje innemen, ja,
ja, na een kwartier was die pot al leeg want ze vergat gewoon dat ze
er al eentje ingenomen had.

Verstrooid dat ze er van was, ze wilde mijn peter altijd zelf
verzorgen, bijvoorbeeld door zijn boterhammetje te smeren. Tot die
keer dat mijn peter schreeuwde; 'maar wat is dat hier nu,
schoensmeer tussen mijn boterham!’ Was hij zondag naar de kerk
gegaan met paté aan zijn schoenen gestreken.

Mijn peter die kon nooit goed slapen, hij kon zijn ogen niet dicht
krijgen want zijn vel was te kort. Dit is weer een heel lang verhaal,
om het kort te houden laat ik het hier maar bij.
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Mijn naam is Michiel Alexander Gaaf en ik ben geboren
op 25 juni 1961, en ben dus 21 jaar. Nadat ik geboren
was, werd ik steeds een jaar ouder, en dat iedere keer na
ongeveer 365 dagen.

In de tussen periode van O jaar tot 21 jaar heb ik een
aantal opleidingsinstituten bezocht, o.a. ouders, kleuter-
school, lagere school, M.A.V.O.en de M.T.S.

Een aantal hoogtepunten in mijn jeugd waren: de
aanschaf van een driewieler, een step, een fiets en een
brommer, en nu leven we toe naar het kopen van een auto.
Om terug te komen op de M.T.S. toen ik van de
M.A.V.O. kwam zag ik een enorme leegte voor me, en
een overschot aan scholen. Mijn keus viel op de Grafische
M.T.S. hoewel ik niet precies meer weet waarom.
Waarschijnlijk omdat ik leuk kon tekenen, en omdat de
openbare les erg aardig leek, ontspannen sfeer en zo.
Sommige lessen die ik niet met name zal noemen bleken
niet zo extreem plezierig te zijn, hoewel dit misschien te
wijten was aan het onderwijzend personeel.

De school is me in het algemeen toch niet tegengevallen,
en misschien slaag ik ook nog wel.
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Ergens in de polder staat een huis waar de familie van Jan woont.Op
het naambordje prijkt de naam Van den Heuvel.

Wanneer we deze deur openen dan vinden we er vijf. Mij moeder,
vader, broer en zus, oh ja er loopt ook nog een harig kat rond.

Maar ik zal nu mijzelf eens voorstellen.

Jan van den Heuvel is mijn naam, geboren op 26 Augustus 1962
anno domini in de Brabantse gemeente Vught. Na ongeveer
anderhalf jaar, vertrokken wij naar de stad waar het allemaal
gebeurd, Amsterdam dus. Mijn vader kon daar werk krijgen in zijn
eigen branche, hij is nl. orthopeadisch schoenmaker, dat houdt in dat
hij schoenen maakt voor mensen met aangeboren afwijkingen aan de
voeten of voor mensen die een ongeluk hebben gehad. Ook mijn
moedertje kon werk vinden in die grote stad als verpleegster. We
hebben zo ongeveer 9,5 jaar in de binnenstad gewoond voordat we
naar Paramaribo vertrokken. Daar hebben we 8 jaar gewoond.
voordat we naar Lelystad vertrokken. We kregen een huisje aan het
IJsselmeer. Binnen drie dagen was dit allemaal rond.

Maar nu mijn loopbaan op school. Op mijn vierde jaar naar de
kleuterschool, met vijf jaar naar de lagere school en toen vervolgens
naar de MAVO op advies van de hoofd van de lagere school. Maar
bij ons toendertijd voor de deur was een middenschool waar je eerst
3 jaar brugklas deed en daarna besliste naar welke afstudeerrichting
je zou gaan, dit werd in mijn geval toch MAVO, maar ja je had er
wel een hoop dingen bij geleerd zoals kokologie, electronica en
metaalbewerken. Toen naar aanleiding van een openbare les naar de
Grafische MTS en dat leek me wel geinig, zodoende. Nu zit ik dan
na mijn stagejaar bij een landelijk ochtendblad in de GT richting.
Over mijn plannen in de toekomst weet ik nog niets, maar ik pak in
ieder geval wat ik pakken kan, qua werk dan, en wat dat ook moge
zijn, het is altijd beter dan elke dag te zitten achter de fruitautomaat
in de werkloze kroeg.

Jan van den Heuvel
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Het is toch alweer een poosje geleden, dat ik op deze aarde
neergepoot werd.

Dat was, om precies te zijn, op 26 november 1961 om negen uur en
zevenenvijftig minuten ’s morgens.

Ik had een gewicht van vijf en een halve pond en was zesenveertig
centimeter lang.

1k lag op zaal veertien van het Wilhelmina Gasthuis, bed drieénvijftig
tussen allemaal meiden met hun moeders.

Dolle pret dus, de hele dag!

Ik groeide als kool (wat nu nog wel te zien is).

Na alle scholen met vrucht doorlopen te hebben (Kleuterschool ”De
Koolmees”, lagere school “Abraham van Riebeeckschool”, de
Grafische LTS Amsterdam) kwam ik hier rerecht.

Natuurlijk net als alle andere (nou ja, bijna alle andere) ben ik ook in
het bezit geweest van een brommertje.

Een Yamaha en een Honda.

Met de Yamaha heb ik twee maal onder een auto gelegen.

Gelukkig heb ik er geen ernstige blessures aan over gehouden.

Inmiddels ben ik overgegaan op wat groffer werk.

Ik ben namelijk de trotse bezitter van een motorfiets.

Het is een Honda CB 550 F2.

Daar rijd ik nu al bijna drie en een half jaar op.

Met mijn favoriete vrijetijdsbesteding maakte ik al op jonge leeftijd
kennis.

Ik ben namelijk helemaal verliefd op mijn aquaria.

Bij ons thuis stond er al een aquarium, toen ik nog een
baby was.

Mijn andere hobbies zijn onder andere, fotografie, het verzamelen
van schaalmodellen van auto’s en het verzamelen van Mustang-
documentatie.

Mijn grootste wens is het bezitten en het besturen van een
Ford Mustang.

Het liefst een van de modellen, die gemaakt zijn tussen de
jaren 1965 en 1970.

Marcel de Jong
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BART VAN LEEUWEN

Bart van Leeuwen werd in 1962 te Hilversum geboren.
Hij werd gedoopt op jeugdige leeftijd met de naam Bart-
holomeus Clemens (hetgeen zoon van de soldaat bete-
kend). Zijn levensverhaal is typerend voor zijn sterren-
beeld (waterman). Hij houdt namelijk erg veel van de wa-
tersport en van zijn lieve vriendin Cisca . Dit is ook de
voornaamste reden geweest waarom hij in 1979 voor de
grafische universiteit, te Amsterdam, koos. Bart van
Leeuwen is afkomstig uit een zeer muzikaal gezin bes-
taande uit Joos; zijn moeder, Wolf; zijn vader, en Jaqueli-
ne; zijn zuster. Reeds in zijn jeugd werd Bart zijn interesse
voor de techniek zeer sterk gestimuleerd door de overige
gezinsleden. Tot vandaag de dag is Bart bezig geweest aan
de meest interessante projecten. Dit wist hij wijzelijk te
combineren met zijn studie, toen hij in 1982 voor, de gra-
fisch technische richting, de G.T koos.
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Dit is de autobiografie van Arthur Rabenberg.

1962 Ik ben geboren in de Paulus Potterlaan 3 te Heemstede.

Het gebeurde om 12 uur in de middag thuis en kreeg de naam
Arthur. Mijn vader was en is een groothandelaar in rollend
speelgoed. Mijn moeder was tot na de geboorte van mijn broer Ed
secretaresse van een platenmaatschappij.

1963 In dit jaar zijn we verhuisd naar de Camphuysenlaan 17, naast
mijn grootouders ook in Heemstede.

1964 Lopen had ik nu al onder de knie en mijn kinderziektes
begonnen.

1965 In dit jaar is niets interessants gebeurd.

1966 Mijn tweede broertje Ruud werd geboren op 11 mei. Dat zelfde
jaar ging ik ook voor het eerst naar school "Het sleutelhof’ toe.

1967 Toen werd ik 5.

1968 Ik ging dat jaar naar de grote school ’de Bosch en Hoven
school’.

1969 Op 12 januari werd mijn zusje geboren.

1970 Toen werd ik 8 jaar. .
1971 Het ergste van dat jaar was,dat ik was blijven zitten in de derde
klas van de lagere school.

1972 Ik had zelf een houten kar gemaakt met een echt autostuur.

1973 Mijn eerste vriendinnetje kwam in dat jaar namelijk Natasja
Eshuis.

1974 Examen jaar op de lagere school.

1975 Met veel moeite mocht ik naar de mavo, de Gerrit Barger
mavo.

1976 In dit jaar veranderde ik van een stille jongen naar een
normale, ik kocht mijn eerste brommer.

1977 Modelbouw werd toen mijn grootste hobby,en door middel van
veel krantenlopen kon ik zelfs een afstandsbesturing kopen.

1978 Examenjaar op de mavo ,en voor het eerst met de politie in
aanraking geweest voor een kleinigheidje.

1979 Dat jaar ben ik naar de Grafische MTS gegaan.

1980 Met mijn brommer op vakantie geweest naar Heidelberg.

1981 Met wat geld dat ik op de zaterdagen in Amsterdam verdiende
heb ik een Kawasakie gekocht.
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1982 Helaas een keer goed hard gevallen op de snelweg. Datzelfde
jaar heb ik stage gelopen bij het bedrijf Foto-litho Drommel,wat mij
zeer goed bevallen is.

1983 In dit jaar kreeg ik de idiote opdracht om een autobiografie te
schrijven.
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Anarchie is de enige vorm van politiek denken die zich
niet bezig houdt met het controleren van de individu door
middel van macht. Is het nu een rechtse- of een linkse
regering, mensen komen op een tweede plaats na de staat.
Anarchie is het afwijzen van deze opvattingen en een eis
van de individu om het recht te hebben op een leven naar
je eigen persoonlijke keuze.

Anarchie is de eerste stap in de richting van een leven met
persoonlijke verantwoordelijkheid.

WEIGER om je leven te laten leiden door andere mensen
en neem je EIGEN leven in je EIGEN handen.

Geen regime, of het nu communistisch of facsistisch,
rechts of links is, zal ooit iets van echte waarde bereiken
omdat die regimes mensen willen manipuleren in een
bepaalde verantwoordelijkheid zoals bijvoorbeeld natio-
nalisme, socialisme en dergelijke.

Verantwoordelijkheid kan echter alleen bereikt worden
door je eigen vrije wil, als een daad van vertrouwen, en
zeker niet door politieke indoctrinatie.

Zo is het ook met PASIFISME en ANARCHIE, ik heb
uit eigen vrije wil gekozen voor PASIFISME en ANAR-
CHIE ik heb een besluit genomen in MIJN eigen hoofd
voor een manier van leven die helemaal van mijzelf is, vrij
van angst vrij van manipulatie vrij van indoctrinatie.

Ik weet dat ik hierdoor niet in een paar dagen de wereld
verander maar het is in ieder geval een begin en alles moet
ergens beginnen en waarom niet bij jezelf..............

Kor Reiken




Tegenzet

De verschrikkelijkste klap die Sicco M (geen familie) de
Nederlandse Staat ooit heeft toegebracht, was twee jaar
geleden, het verkopen van zijn auto zonder een niewe aan
te schaffen. hoeveel het Rijk sindsdien gederfd heeft aan
door hem niet betaalde accijnzen, BTW en Wegen-
belasting, valt niet te becijferen - zelf heb ik in elk geval
wel wat leukers te doen. Dat het in de duizenden guldens
per jaar loopt, staat vast en dan laat ik nog maar weg dat
hij de opbrengst van de oude auto (f 60.000,-, het was een
Rolls Royce) op een boekje bij de Rijkspostspaarbank
heeft gezet. Alvorens slapende honden te hebben wakker
gemaakt, is hij naar het buitenland vertrokken. Hoeveel
navolging zijn kwalijke voorbeeld intussen al gevonden
heeft, weet ik niet. Maar ik moet me wel sterk vergissen
als de fiscus en de rechtvaardigheidsprofeten niet een
tegenzet beramen. Vooral nu de benzinecrisis maar ‘een
grap schijnt te zijn geweest en de luchtvervuiling er niet
meer op aan komt, wordt het tijd dat al diegenen die de
belasting ontlopen door er geen auto op na tehouden, eens
een exstra-heffing op te leggen. Eenzelfde lot verdienen de
niet-rokers die geen tabaksaccijns betalen,terwijl er wel
een aparte strafklasse mag worden geschapen, vind ik,
voor de asociale stickemerds die minder dan zeven liter
genever per week opdrinken.

Dit is een stukje uit het boek Boze brieven van een
Bijkaart van Willem Frederik Hermans, mijn favoriete
schrijver.

Ruud Toepoel geb. 05-06-61 te rotterdam.
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Erik van Vliet

Ik ben Erik van Vliet, geboren en getogen Abcoudenaar.lk heb heel
mijn leven in Abcoude gewoond en ben een keer verhuisd. Vroeger
woonden ik in een tiuis tegenover de brandweerkarzene (Brandweer-
plein). In dat huis woonden ik op een zolderkamer de hoogte was
1.30. In dat huis iieb ik mijn prille jeugd meegemaakt tot en met mijn
twaalfde jaar. Dat we verhuisden had twee oorzaken (raadhuislaan)
het huis werd te klein en mijn vader had een grotere kantoorruimte
nodig. Ik heb ook nog een jaar in Deventer gewoond, dat was in mijn
stage jaar. In Deventer heb ik bij de Nederlandse Diepdruk Industrie
stage gelopen. Daar drukken ze de libelle, margriet, tip, story, viva en
derden orders. Daar in het oosten kan je er moeilijk tussen komen als
westenling want die hebben allemaal een grote mond. Mijn
doopnaam is Hendrik Cornelis van Vliet, ik ben Katholiek geboren en
opgegroeid. Mijn moeder komt uit het plaatsje¢ Rosmalen, dat is in
Brabant. Mijn moeder heet trouwens Nel van Rosmalen. Mijn vader
heeft op de grens van Abcoude en Amsterdam gewoond in de polder.
In die polder is nu de Bijlmer verrezen. Vroeger toen we nog klein
waren gingen we mee met mijn vader kievitseieren zoeken in die
polder en mijn vader wist daar de beste visstekjes.we zijn met zijn
achten thuis. Drie zusters en drie broers. Jeannet, Bert, Carolien, Ik,
Marijke en Peter. De leeftijden zijn 27, 25, 23, 22, 19, 18.Mijn
hobby’s zijn fietsen, hardlopen, vissen, voetballen, uitgaan en televisie
kijken. Dit afgelopen jaar heb ik een klein ongelukje gehad met
voetballen, waardoor ik genoodzaakt werd om met voetballen te
stoppen. Mijn scholing is tot nu toe geweest de Grafische L.T.S. te
Dintelstraat en de Grafische M.T.S. te Dongenstraat die nu verhuisd
is naar Sloterdijk. Ik zie de toekomst zeer somber in met de huidige
economie en de waarde van dit diploma. Zo’n tien jaar geleden was
dit diploma heel wat waard, toen gingen de deuren als ware vanzelf
open, nu moet je ze zelf open trappen.
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RAYMOND VAN DEN BERG
LEENDERT BOER

MICHIEL GAAF
JAN VAN DEN HEUVEL
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KOR REIKEN
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Deze opdracht werd gezet op Automix toetsenborden uit
de Times romein korps 12.

Er werd gecorrigeerd op de Ultracount en uitgedraaid op
de Photon Pacesetter.

Het omslag werd gemaakt door Micheal van Dessel

De montages werden opgenomen op de Agfa Gevaert
RPS 2024 camera.

Het uiteindelijke drukken werd gedaan op de Heidelberg
KOR D.




